ZONDAGBRIEF
24 SEPTEMBER 2023

HERVORMDE GEMEENTE YERSEKE
Consulent:
ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen
tel.: 0113-785227 of 06-18511090 mail: hugodegroot2 @kpnmail.nl
Scriba:
mw. L.A.S. van Stee-Kolff, tel.: 0113-576900
mail: scribahervormdyerseke@gmail.com
Coordinator pastoraat:
mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel.: 06-53229953
mail: buringh@zeelandnet.nl (doorgeven van pastorale zaken,
zoals geboorte, ziekenhuisopname, thuiskomst en overlijden)
Verspreiding van Zondagbrief en Liturgieén voor kerkradio:
Kees en Corry de Koeijer, Breeweg 66, tel.: 0113- 572906
Kijk ook op:
www.hervormdyerseke.nl of Facebook Hervormd Yerseke.
Bent u nieuw in onze gemeente, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact met ons wilt, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.

10:00 uur: ds. J.H. van Wijk, Oud-Vossemeer
Organist:  Leendert Overbeek

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 95: 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 139:3en 5
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 302: 1
Wetslezing

Zingen: Psalm 86: 4

Gebed



Gesprek met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Handelingen 9: 1-9 NBV

Zingen: Psalm 95:4en 5

Verkondiging

Zingen: Lied 841:1,2,3en4

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte
Zingen: Opwekking 428: 1, 2, 3 en 4 “Genade zo oneindig groot”
Onder het naspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst
Zegen
Zingen: Lied 415: 3

Komende eredienst:
Zondag 1 oktober, viering Heilig Avondmaal
10:00 uur ds. A. vd Maas, Wemeldinge

De collecten zijn bestemd voor:

1.Diaconie: Syrié, 2. Kerkelijk Centrum ‘De Haven’,

3. Kerkbeheer (uitgangscollecte).

Als u de doeleinden van de diaconie wilt steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NLO8 RABO
0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum.

Uw gift voor de twee doelen van de kerkrentmeesters kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL55 RABO
0373 7333 72 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Yerseke o.v.v. Collecten kerk.

De Diaconiecollecte is voor:

Syrié - kerk als plek van hoop en herstel

In Syrié leeft meer dan 90 % van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog
in Syrié heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er
weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun
afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten viuchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in
Actie de kerk in Syrié op te bouwen.

Projectbus het fonds Water & Hygiéne van Compassion

Ook brengt de Diaconie het nieuwe jeugdproject van Compassion onder uw aandacht. Schoon drinkwater en goed
sanitair is een basisbehoefte voor ieder kind. Maak uw gift hiervoor over onder vermelding van ‘fonds water &
hygiéne’.

Wilt u dit project steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NLO8 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie
Herv. Gem. Yerseke. De diaconie bedankt u voor uw gaven.

Viering Heilig Avondmaal

Zondag 1 oktober hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Zoals u weet is er sprake van een
lopend Avondmaal. Zo komen we als gemeente daadwerkelijk in beweging als de uitnodiging voor de Maaltijd
klinkt met de woorden dat alle dingen gereed zijn. De predikant staat dan voor de Avondmaalstafel met het
brood met aan 2 kanten een diaken met de wijn.

Allereerst worden de gemeenteleden vanuit het schip genodigd.

Zij lopen, met gepaste afstand, door het middenpad naar voren, krijgen brood, nuttigen dit en gaan naar links en
rechts om de wijn te nuttigen.

Vervolgens worden de gemeenteleden per zijbeuk genodigd voor het Heilig Avondmaal. De predikant en de
diakenen staan dan bij de zijbeuk met brood en wijn en de voorganger zal bij de uitnodiging uitleggen op welke
wijze de gemeenteleden naar voren kunnen komen.

Natuurlijk is er naast wijn ook de keuze voor druivensap.

Alle gemeenteleden die wel het verlangen hebben om aan de viering deel te nemen maar moeilijk ter been zijn,
kunnen blijven zitten en zullen persoonlijk het brood en de wijn ontvangen.



