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Vox Maris zingt voor de dienst:

Sing a song

Sing a song for the peace of the people,
Sing a song for the rights of everyone
Sing a song for the peace of the people,
Sing a song for the peace of everyone.

Give your hand and will be a friend,
Each to another in ev'ry place or land.
Give your hand and will be a friend,
Each to another in ev'ry place or land

Grace us Oh lord

Grace us Almighty God. Grace us with Thy presence. Lord, as we worship, join us in this place. Come,
Holy Spirit, grace us with your power. Come, Lord Jesus. Grace us with your grace. As we gather here to
worship we bring songs of thanks and praise. Now we lift our hearts together and we celebrate as one
the gift of grace. Grace us Almighty God. Grace us with Thy presence. Lord as we worship, join us in this



place. Come, Holy Spirit, grace us with your power. Come, Lord Jesus Grace us with your grace. Come,
Lord Jesus Grace us with your grace.

Nederlandse Vertaling: Genade ons O Heer, almachtige God, vereer ons met uw aanwezigheid. Heer als
wij u aanbidden, sluit u bij ons aan op deze plek. Kom Heilige Geest, genade ons met uw kracht; Kom
Heer Jezus met uw genade. Terwijl wij samenkomen om te aanbidden zingen wij liederen van dank en
aanbidding.

Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Lied 146a in wisselzang: 1(a), 3(v), 5(m), 7(a)

1. Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan.

Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard,

ja, Hem van harte loven,die veilig mij bewaart.

3. Hij is de Heer, de sterke, in Hem is alle macht.

Dat zeggen ons zijn werken, dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel, de mensen en het vee,

en alles wat er wemelt in 't water van de zee.

5. Op duizenderlei wijze redt Hij ons van de dood

Hij geeft ons drank en spijze in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen, te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen en maakt ons eind'lijk vrij.

7.1k arme en geringe, hoe zou ik voor uw troon

U lof en dank toezingen? Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U gevende weerglans van het licht.

Stil gebed, bemoediging en groet

Koor en gemeente zingt 10.000 redenen

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook
gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil
ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw
loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein 2x

Verheerlijk zijn heilige naam. 2x

Woorden van vergeving en woorden van leven uit Kolossenzen 3.

Aansluitend zingt Vox Maris ‘Father we love you’



1.Father we love you, we worship and adore you.

Glorify your name in all the earth Glorify your name in all the earth
2. Jesus, we love you

3. Spirit, we love you

Nederlandse vertaling:

1.Vader, we houden van U. We eren en aanbidden U.

Verheerlijk Uw naam op de hele aarde.

Verheerlijk Uw naam op de hele aarde.

2.Jezus, we houden van U.

3.Geest, we houden van U.

Kindermoment; we zingen samen met de kinderen: “Dit is de dag die de Heer ons geeft”
Dit is de dag, (2x) die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x) en zingt verheugd (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.

Hierna gaan de kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Gedicht door Willy Visser

Boodschappers zijn wij van Uw Woord, o Heer.
Wij zingen van Uw glorie, macht en eer.

U prijzen wij met dankbaarheid in 't lied

dat U, o Koning, alle hulde biedkt.

Dank U, o God, dat U ons door Uw Woord
hier bijeen riep, opdat ieder het hoort
dat U ons steeds nabij wilt zijn en leidt.
Van U is alles tot in eeuwigheid.

Wij zingen ook ter ere van Uw Zoon,

Die naast U staat en zetelt op Zijn troon.
Want door Zijn dood heeft Jezus ons gered,
ja, onze stemmen in Uw dienst gezet.

De woorden die wij zingen in Uw dienst

zijn niet van ons; U stelt ons in Uw dienst.
Slechts door Uw Geest zijn wij in staat, o Heer,
U hier te loven, zingend altijd weer.

Hier in Uw kerk komt Uw gemeent' bijeen,

niet om te horen naar Uw Woord alleen.

Wel is 't geloof dat deze dienst bepaalt.
Zingend en biddend wordt Uw Woord vertaald.

Vox Maris zingt: Lied van het Water

1. Water leeft en stroomt en klatert dag en nacht van uur tot uur.
Water sprankelt schittert ruist oneindig voort kent rust nog duur.
Baant zich steeds weer nieuwe wegen eeuwig spel, als was het vuur.
Het water spreekt. Noemt een naam. God Uw naam.

Noemt een naam. God Uw naam.



3. Mozes ging zijn volk vooruit naar 't nieuwe land, door God beloofd. Water spat de rotsen uit, verkwikt
de mens en schept geloof. Zijn wij geen Nomaden Heer? Wij roepen ook, De angst is groot. Ik roep een
naam, Weer die naam. God Uw naam.

Weer die naam, God Uw naam.

4. God. U leeft en spreekt en stroomt als water steeds aan ons voorbij. Wie wat aan de oevers droomt
secondenlang is even vrij. Maar dan vloeit het tussen onze vingers weg. Een glinstering. Het is voorbij. O,
mijn God. Wat was dat, O mijn God. Wat was dat?

5. WATER! WATER! stroomt voorbij en komt terug. MIJN GOD! MIJN GOD! ook voorbij, maar kom terug.
LEVEN! LEVEN! ook voorbij, maar wordt weer nieuw. Daar spreekt het hart. Weer die naam, God Uw
naam? Weer die naam. God, Uw naam?

Gebed om de werking van de Heilige Geest

1° Schriftlezing: Psalm 98 (door Dick Martijn)
Een psalm.

1Zing voor de HEER een nieuw lied:

wonderen heeft hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen,

zijn heilige arm heeft redding gebracht.

’De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
3Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israél.

De einden der aarde hebben het gezien:

de overwinning van onze God.

*Juich de HEER toe, heel de aarde,

juich en jubel, zing het uit.

>Zing voor de HEER bij de lier,

laat bij de lier uw lied weerklinken.

®Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de Heer, uw koning, verschijnt.

"Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
8Laten de rivieren in de handen klappen

en samen met de bergen jubelen

%voor de HEER, want hij is in aantocht

als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,

de volken oordelen naar recht en wet.

Zingen: Psalm 98: 1, 3

1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht



voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heeren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

2° Schriftlezing: Johannes 4:1-15 (door Roos Harmsen)

Gesprek met een Samaritaanse vrouw

Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeén verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer
doopte dan Johannes *— Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat —, >verliet hij Judea
en ging weer naar Galilea. “Daarvoor moest hij door Samaria heen. >Zo kwam hij bij de Samaritaanse
stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, ®waar de Jakobsbron is.
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. "Toen kwam er
een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.” 8Zijn leerlingen
waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood,
mij om drinken vragen? |k ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen
om."Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém
erom vragen en dan zou hij u levend water geven.” *‘Maar heer,” zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en
de put is diep — waar wilt u dan levend water vandaan halen? *2U kunt toch niet meer dan Jakob, onze
voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn

vee.’ ‘ledereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,” zei Jezus, **‘maar wie het water drinkt dat ik
hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water
opwelt dat eeuwig leven geeft.” >‘Geef mij dat water, heer,” zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer
hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’

Zingen: Lied 653: 1, 3, 7

1. U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

3. Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,

zijn doorgebroken in de tijd.

O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis,



Uw kerk die in de wereld is
Overdenking
Orgelspel

Zingen: 146¢: 1,4, 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, halleluja!

4. Hij is ‘t, die hemelen, zeeén en aarde,
die al wat is tot zijn aanzijn riep,
d’enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.

Hij, die het al heeft in zijn hand,

houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja, halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft roepe nu Amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die hem vreest

Vader en Zoon en Heilige Geest!

Halleluja, halleluja!

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader.

Collecte:
1. Diaconie
2. Instandhouding eredienst

Vox Maris zingt Psalm 122

Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt:
"Zie wij staan gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij." (2x)

Jeruzalem, dat ik bemin; wij treden uwe poorten in;
daar staan,, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd.

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."



Dat vreed' en aangename rust, en milde zegen u verblij';
dat welvaart in uw vesting zij,
in uw paleizen vreugd' en lust. (2x)

Om vriend en broed’ren spreek ik nu: "De vrede zij en blijv' in u,
Om 's Heeren huis, in u gebouwd,
zal ik het goede voor u zoeken."

Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."

Jeruzalem, dat ik bemin; wij treden uwe poorten in;
daar staan onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd.

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."
Kom, ga met ons, en doe als wij."

50 jaar Vox Maris door Dick Martijn

Slotlied: 150a: 1, 2, 3, 4 “Geprezen zij God”

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zegen

Aansluitend op de zegen zingt Vox Maris: ‘Vrede zij u’

1.Vrede zij u, Vrede zij U. Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u (2x)

2. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn dat maakt mij vrij (2x)
3. Ontvang Mijn Geest, heilige Geest. Hij zal u leiden weest niet bevreesd. (2x)
4. Vrede zij U, vrede zij u. Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. (2x)



Orgelspel
Collecte bij de uitgang: Kerkbeheer
Koffiedrinken in de wandelkerk

We zijn een koor waar we met veel plezier zingen maar waar de gezelligheid ook belangrijk is. We zingen
traditionele liederen maar ook moderne liederen, zowel in het Nederlands als Engels

We doen dit nu al 50 jaar en we gaan ervoor dat het koor over 50 jaar nog bestaat. Wil je een bijdrage
leveren om het voortbestaan van het koor te garanderen en hou je van zingen? Kom dan eens naar één
van onze repetities. We repeteren op donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in “De Haven”
Paardenmarkt 8, Yerseke. We zoeken versterking voor alle stemmen, zoals sopranen, alten, tenoren en
bassen. Neem vooral ook vrienden en vriendinnen mee!

De volgende activiteit van Vox Maris is een jubileumviering op zondag 26 maart, aanvang 14.30 uur .
Niet alleen Vox Maris zal hieraan meewerken, maar ook The Key Singers uit Heinkenszand. We nodigen
u van harte uit.

Noteer de datum vast in uw agenda.



