
Zondag	30	juni	2024	
	

Brugdienst	
	

Hervormde	Kerk	Yerseke	
	

Thema:	“You	never	walk	alone”	

 

	
	
	
	
In	deze	dienst	nemen	Inge	Marijs,	Sophie	Steketee,	Dion	Steketee,	
Lars	van	der	Jagt	en	Florian	de	Kramer	afscheid	van	de	
kindernevendienst	en	stappen	over	naar	de	jongerennevendienst.		
	
	
	
	
	
	
	
Voorganger:		 	 	 Ds.	Piet	de	Graaf	
Organist:	 	 	 	 Leendert	Overbeek	
Ouderling	van	dienst:		 Anne	Nieuwenhuijse	-Vogelaar	
	
	
	



Orgelspel		
	
Welkom	en		mededelingen		
	
Zingen:	Opwekking	42:	‘	
‘k	Stel	mijn	vertrouwen	op	de	Heer,	mijn	God	
Want	in	Zijn	hand	ligt	heel	mijn	levenslot	
Hem	heb	ik	lief,	Zijn	vrede	woont	in	mij	
‘k	Zie	naar	hem	op	en	ik	weet	hij	is	mij	steeds	nabij		
	
Eén	ding	is	zeker,	Hij	behoort	ook	mij	
En	dat	geloof	dat	maakt	mij	altijd	blij	
Hem	heb	ik	lief,	Zijn	vrede	woont	in	mij	
‘k	Zie	naar	hem	op	en	ik	weet	Hij	is	mij	steeds	nabij	
	
Stil	gebed,	votum	en	groet	
	
Zingen:	Opwekking	136	
Abba	Vader,	U	alleen,	U	behoor	ik	toe	
U	alleen	doorgrondt	mijn	hart,	U	behoort	het	toe	
Laat	mijn	hart	steeds	vurig	zijn,	U	laat	nooit	alleen	
Abba	Vader	U	alleen,	U	behoor	ik	toe	
	
Abba	Vader,	laat	mij	zijn,	slechts	van	U	alleen	
Dat	mijn	wil	voor	eeuwig	zij,	d’Uwe	en	anders	geen	
Laat	mijn	hart	nooit	koud	zijn	Heer,	laat	mij	nimmer	gaan	
Abba	Vader,	laat	mij	zijn,	slechts	van	U	alleen	
	
	
Gebed	
Zingen:	Opwekking	733:		
De	zon	komt	op,	maakt	de	morgen	wakker	
Mijn	dag	begint	met	een	lied	voor	U	
Heer,	wat	er	ook	gebeurt	en	wat	mij	mag	overkomen	
Laat	mij	nog	zingen	als	de	avond	valt	
refrein	
Loof	de	Heer;	o	mijn	ziel,	o	mijn	ziel	
Prijst	nu	zijn	heilige	naam	
Met	meer	passie	dan	ooit,	o	mijn	ziel	
Verheerlijk	Zijn	heilige	naam	
	
Heer,	vol	geduld	toont	u	ons	uw	liefde	



Uw	naam	is	groot	en	Uw	hart	is	zacht	
Van	al	Uw	goedheid	wil	ik	blijven	zingen	
Tienduizend	redenen	tot	dankbaarheid	
refrein	
	
En	op	die	dag,	als	mijn	kracht	vermindert	
Mijn	adem	stokt	en	mijn	einde	komt	
Zal	toch	mijn	ziel	Uw	loflied	blijven	zingen	
Tienduizend	jaar	en	tot	in	eeuwigheid	
Refrein	2x	
	
Schriftlezing	uit	Bijbel	in	Gewone	Taal	
Genesis	37	
[3]	Jozef	was	geboren	toen	Jakob	al	oud	was.	Daarom	hield	Jakob	meer	van	hem	dan	van	zijn	
andere	 zonen.	 Hij	maakte	 voor	 hem	 een	 prachtige	 jas	met	 allerlei	mooie	 kleuren.	 [4]	 De	
broers	merkten	wel	dat	hun	vader	het	meest	van	Jozef	hield.	Daarom	hadden	ze	een	hekel	
aan	Jozef.	Ze	praatten	nooit	met	hem.	[5]	Op	een	keer	had	Jozef	gedroomd.	Hij	vertelde	de	
droom	aan	zijn	broers.	Toen	kregen	ze	een	nog	grotere	hekel	aan	hem.	[6]	Want	Jozef	zei:	
‘Moet	je	horen	wat	ik	gedroomd	heb.	[7]	We	waren	op	het	land	aan	het	werk.	We	bonden	
het	gemaaide	koren	bij	 elkaar	 in	bossen.	Opeens	ging	mijn	bos	koren	 rechtop	 staan.	Toen	
kwamen	jullie	bossen	koren	om	mij	heen	staan	en	ze	maakten	een	diepe	buiging	voor	mijn	
bos	koren.’	[8]	De	broers	zeiden	tegen	Jozef:	‘Denk	jij	soms	dat	je	koning	wordt?	Dat	je	over	
ons	kunt	regeren?’	Toen	hij	over	die	droom	vertelde,	kregen	ze	een	nog	veel	grotere	hekel	
aan	hem.	
	
[12]	 Op	 een	 keer	 waren	 de	 broers	 van	 Jozef	 met	 de	 schapen	 en	 de	 geiten	 naar	 de	 stad	
Sichem	gegaan.	[13-14]	Toen	zei	Jakob	tegen	Jozef:	‘Je	broers	zijn	met	de	kudde	naar	Sichem.	
Ga	 eens	 naar	 hen	 toe	 en	 vraag	 hoe	 het	met	 hen	 gaat.	 Kijk	 ook	 of	 het	 goed	 gaat	met	 de	
dieren.	En	kom	dat	dan	aan	mij	vertellen.’	Jozef	zei:	‘Dat	is	goed.’	 	[17]	Toen	ging	Jozef	ook	
naar	Dotan,	en	daar	vond	hij	zijn	broers.	[18]	De	broers	zagen	Jozef	al	in	de	verte	aankomen.	
Voordat	 hij	 bij	 hen	was,	 bedachten	 ze	 een	 plan	 om	 hem	 te	 doden.	 [19]	 Ze	 zeiden	 tegen	
elkaar:	 ‘Kijk,	 daar	 heb	 je	 die	 dromer!	 [20]	 Kom,	 laten	we	hem	vermoorden	 en	 in	 een	put	
gooien.	[23-24]	Toen	Jozef	bij	zijn	broers	kwam,	grepen	ze	hem	vast.	Ze	trokken	zijn	mooie	
gekleurde	jas	uit	en	ze	gooiden	hem	in	een	put.	Het	was	een	waterput,	maar	er	stond	geen	
water	in.	
	
Genesis	41	
[28]	 Jozef	 zei	 tegen	 farao.	 God	 heeft	 u	 laten	 zien	wat	 hij	 gaat	 doen.	 [29]	 Er	 komen	 eerst	
zeven	goede	jaren.	Dan	zal	er	in	het	hele	land	heel	veel	koren	groeien.	[30]	Daarna	komen	er	
zeven	 slechte	 jaren.	 Dan	 zal	 iedereen	 honger	 lijden.	 [41]	 Farao	 geeft	de	 leiding	aan	 Jozef	
over	heel	Egypte.’[47]	Er	kwamen	zeven	goede	jaren.	In	die	jaren	groeide	er	heel	veel	koren	
in	het	land.	[48]	Jozef	verzamelde	alles.	In	alle	steden	bewaarde	hij	graan.	In	elke	stad	werd	
het	graan	bewaard	van	de	akkers	eromheen.	 [49]	 Jozef	 verzamelde	veel	graan,	 zo	veel	als	
het	zand	bij	de	zee.	Er	was	zo	veel,	dat	ze	niet	meer	konden	uitrekenen	hoeveel	het	was.	[53]	
Na	de	zeven	goede	jaren	in	Egypte	[54]	begonnen	de	zeven	slechte	jaren.	Het	ging	precies	



zoals	 Jozef	gezegd	had.	Overal	was	hongersnood.	Alleen	 in	Egypte	was	er	genoeg	 te	eten.	
[55]	Toen	de	mensen	daar	ook	honger	kregen,	gingen	ze	naar	de	farao.	Ze	schreeuwden	dat	
ze	eten	wilden.	De	farao	zei:	‘Ga	maar	naar	Jozef,	en	doe	wat	hij	zegt.’	[56]	In	het	hele	land	
was	hongersnood,	en	de	honger	werd	steeds	erger.	Maar	er	was	overal	graan	bewaard,	en	
Jozef	verkocht	dat	nu	aan	de	mensen.	[57]	Niet	alleen	in	Egypte	was	hongersnood,	maar	ook	
in	andere	landen.	En	uit	alle	landen	kwamen	de	mensen	naar	Egypte	om	graan	te	kopen	bij	
Jozef.	
	
Genesis	45	
[4]	‘Kom	toch	dichterbij!’	zei	Jozef	tegen	zijn	broers.	Dat	deden	ze.	Toen	zei	hij:	‘Ik	ben	Jozef!	
Ik	ben	de	broer	die	 jullie	 verkocht	hebben.	Daarna	ben	 ik	naar	Egypte	gebracht.	 [5]	Maar	
jullie	hoeven	niet	bang	te	zijn.	En	jullie	moeten	ook	niet	boos	op	jezelf	zijn,	omdat	jullie	mij	
verkocht	 hebben.	Want	 God	 heeft	 mij	 hierheen	 gestuurd.	 Hij	 heeft	 mij	 eerder	 dan	 jullie	
hierheen	gestuurd	om	jullie	leven	te	redden.	[6]	Er	is	nu	al	twee	jaar	hongersnood.	En	er	zal	
nog	 vijf	 jaar	 geen	 koren	 op	 het	 land	 groeien.	 [7]	 Daarom	heeft	 God	mij	 eerder	 dan	 jullie	
hierheen	gestuurd.	Zo	kan	ik	zorgen	dat	jullie	blijven	leven.	Zo	kunnen	er	veel	mensen	gered	
worden.	[8]	Ik	ben	dus	niet	door	jullie	hierheen	gestuurd,	maar	door	God.	Hij	heeft	ervoor	
gezorgd	dat	 ik	nu	de	belangrijkste	 raadgever	 van	de	 farao	ben.	 Ik	heb	de	 leiding	over	het	
paleis,	en	over	heel	Egypte.’	
	
Zingen:	kinderlied:	Lied	166b	
Jozef	zoekt	zijn	grote	broers,	alle	10	zijn	ze	jaloers	
Op	zijn	jas	en	op	zijn	dromen,	als	ze	Jozef	aan	zien	komen	
Wordt	zijn	mantel	afgerukt,	diep	zit	jozef	in	de	put	
	
	
Met	een	slavenkaravaan,	moet	hij	naar	Egypte	gaan	
Alle	dromen	zijn	vergeten,	heel	veel	kwaad	wordt	hem	verweten	
Jozef	die	onschuldig	is,	komt	in	de	gevangenis	
	
Lange	jaren	gaan	voorbij,	maar	de	Heer	is	hem	nabij	
Nieuwe	dromen	worden	wakker,	door	de	schenker	en	de	bakker	
Maar	de	schenker	hij	vergeet,	al	wat	Jozef	voor	hem	deed	
	
Farao	hoog	op	zijn	troon,	droomt	een	wonderlijke	droom	
Daarom	laat	hij	Jozef	komen,	en	dan	worden	alle	dromen	
Van	de	koe	en	korenaar,	en	de	maan	en	sterren	waar	
	
Sketch:	“Joep	wil	de	top	bereiken”	door	Lars,	Florian,	Dion,	Inge	en	Sophie		
	
Overdenking	
	
Zingen:	Ik	zal	er	zijn	(Sela)	



Hoe	wonderlijk	mooi	is	uw	eeuwige	Naam.		
Verborgen	aanwezig	deelt	U	mijn	bestaan.	
Waar	ik	ben,	bent	U:	wat	een	kostbaar	geheim.	
Uw	naam	is	‘Ik	ben’	en	‘Ik	zal	er	zijn’.	
	
Een	boog	in	de	wolken	als	teken	van	trouw,	
staat	boven	mijn	leven,	zegt:	Ik	ben	bij	jou!	
In	tijden	van	vreugde,	maar	ook	van	verdriet,	
ben	ik	bij	U	veilig,	U	die	mij	ziet.	
		
De	toekomst	is	zeker,	ja	eindeloos	goed.	
Als	ik	eens	moet	sterven,	als	ik	U	ontmoet:	
dan	droogt	U	mijn	tranen,	U	noemt	zelfs	mijn	naam.	
U	blijft	bij	mij	Jezus,	laat	mij	niet	gaan.	
	
‘Ik	ben	die	Ik	ben’	is	uw	eeuwige	naam.	
Onnoembaar	aanwezig	deelt	U	mijn	bestaan.	
Hoe	adembenemend,	ontroerend	dichtbij:	
uw	naam	is	‘Ik	ben’,	en	‘Ik	zal	er	zijn’.	
	
O	Naam	aller	namen,	aan	U	alle	eer.	
Niets	kan	mij	ooit	scheiden	van	Jezus	mijn	Heer:	
Geen	dood	en	geen	leven,	geen	moeite	of	pijn.	
Ik	zal	eeuwig	zingen,	dicht	bij	U	zijn.	
	
‘Ik	ben	die	Ik	ben’	is	uw	eeuwige	naam.	
Onnoembaar	aanwezig	deelt	U	mijn	bestaan.	
Hoe	adembenemend,	ontroerend	dichtbij:	
uw	naam	is	‘Ik	ben’,	en	‘Ik	zal	er	zijn’.	
	
Korte	toespraak	door	Rosaline	namens	de	leiding	van	de	kindernevendienst		
	
Dank-	en	Voorbeden		
	
Inzameling	van	de	gaven	
1.Nieuwe	jeugdproject		Stichting	“Make	A	Wish”	
Elke	dag	horen	gemiddeld	drie	families	in	Nederland	dat	hun	kind	een	ernstige,	soms	zelfs	
levensbedreigende	ziekte	heeft.	“Make-A-Wish”	wil	álle	kinderen	tussen	3	en	18	jaar	kracht	
geven	voor	de	toekomst.	Dat	doen	ze	door	hun	allerliefste	wens	te	vervullen.	Jaarlijks	
vervult	zij	meer	dan	650	wensen.		
2.	Jeugd-	en	Jongerenwerk	
	
	
Zingen:	Lied	146C	“alles	wat	adem	heeft	love	de	Heere”	
Alles	wat	adem	heeft	love	de	Heere,		
zinge	de	lof	van	Isrels	God	Z	



olang	ik	hier	in	het	licht	mag	verkeren,		
roem	ik	Zijn	liefde	en	prijs	mijn	lot	
Die	lijf	en	ziel	geschapen	heeft,		
worde	geloofd	door	al	wat	leeft	Halleluja,	halleluja	
	
Roemt	dan,	gij	mensen,	en	lofzingt	tezamen	
Hem	die	zo	grote	dingen	doet	
Alles	wat	adem	heeft	roepe	nu	Amen	
Zinge	nu	blijde;	God	is	goed	
Love	dan	ieder	die	Hem	vreest	
Vader	en	Zoon	en	Heilige	Geest	Halleluja,	halleluja	
	
Zegen	te	beantwoorden	met	het	zingen	van		Lied	425	
Vervuld	van	uw	zegen	gaan	wij	onze	wegen	
van	hier,	uit	dit	huis	waar	uw	stem	wordt	gehoord,	
in	Christus	verbonden,	tezamen	gezonden	
op	weg	in	een	wereld	die	wacht	op	uw	woord.	
Om	daar	in	genade	uw	woorden	als	zaden	
te	zaaien	tot	diep	in	het	donkerste	dal,	
door	liefde	gedreven,	om	wie	met	ons	leven	
uw	zegen	te	brengen	die	vrucht	dragen	zal.	
	
Uitgangscollecte:	Kerkbeheer	
	
Na	de	dienst	is	er	(bij	mooi	weer)	koffie,	thee	en	limonade	in	de	kerktuin.	Er	is	lekkers	
gebakken	voor	bij	de	koffie.	Uw	gift	hiervoor	komt	ten	goede	aan	het	nieuwe	jeugdproject	
dat	de	kinderen	hebben	gekozen	voor	komend	jaar.	Stichting	“make	a	wish”.		
	
 


