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“De	nacht	is	voorbij,	
De	morgen	is	begonnen.	

De	Heer	is	waarlijk	opgestaan!”	
	

	
	
	
	
	
Voorganger:	 	 	 ds.	W.J.	van	de	Griend	
Ouderling	van	dienst:		 Joke	Koutstaal	
Organist:	 	 	 Michel	de	Wit	
Trompettist:	 	 	 Arnold	Meijer	
Met	medewerking	van:		 Interkerkelijk	Koor	“Vox	Maris”		
	
In	deze	dienst	wordt	belijdenis	gedaan	door:				Leon	Feskens	



Voor	de	dienst:	koor-	en	samenzang	
	
Vox	Maris:	Zoekend	naar	licht	
1.Zoekend	naar	licht	hier	in	het	duister,	zoeken	wij	U,	waarheid	en	kracht.	
Maak	ons	uw	volk,	heilig,	vol	luister,	schijn	in	de	donkere	nacht.	
Refrein		
Christus,	ons	licht,	schijn	door	ons	heen,	schijn	in	het	duister.	
Christus,	ons	licht,	schijn	ook	vandaag,	hier	in	uw	huis.	
	
2.Zoekend	naar	rust	zijn	wij	vol	zorgen,	zoekend	naar	hoop,	troost	in	uw	woord.	Spreek	door	ons	
heen	tot	de	verdrukten,	zo	wordt	uw	stem	gehoord.	Refrein:	
	
3.Zoekend	naar	troost	zijn	velen	dakloos,	zoekend	naar	warmte	zijn	velen	koud.	Maak	ons	een	huis	
van	levende	stenen,	schuilplaats	door	u	gebouwd.	Refrein		;	
	
4.Met	zoveel	gaven	aan	ons	gegeven,	Voor	zoveel	leed,	zoveel	gemis.	
Maak	ons	uw	dienaars,	leer	ons	te	delen	totdat	uw	rijk	hier	is.	Refrein:	
	
Samenzang:	Lied	619:	1	,	2	en		3	
1.Lof	zij	God	in	de	hoogste	troon,		
lof	zij	zijn	eengeboren	Zoon,	
die	voor	ons	droeg	der	zonde	loon.	
Halleluja,	halleluja,	halleluja!	
	
2.Des	morgens	op	de	derde	dag,	
toen	voor	het	graf	de	steen	nog	lag,	
verrees	de	Heer	op	Gods	gezag.	
Halleluja,	halleluja,	halleluja!	
	
3.De	engel	sprak:	Houd	moed,	vreest	niet,	
ik	ken	de	bron	van	uw	verdriet:	
gij	zoekt	uw	Heer,	-	Hij	is	hier	niet.	
Halleluja,	halleluja,	halleluja!	
Vox	Maris:	Zie	het	morgenlicht:	het	graf	is	leeg	
1.Waarom	staar	je	zo	bedroefd	naar	't	graf?		
zie,	het	morgenlicht:	het	graf	is	leeg!	
Duisternis	legt	alle	banden	af.	Hij	is	niet	hier,	Hij	leeft!	
Refrein:		
Halleluja!	Hoor	een	nieuw	geluid.	Zie,	het	morgenlicht:	het	graf	is	leeg!		
Halleluja,	mensen	zing	het	uit.	Onze	Heer	is	opgestaan.	

	
2.Waarom	blijf	je	in	de	schaduw	staan?		
Zie,	het	morgenlicht:	het	graf	is	leeg!		
Laat	je	hart	het	blijde	nieuws	verstaan.	
Hij	is	niet	hier,	Hij	leeft!			
Refrein		
	
3.Waarom	loop	je	nog	zo	treurig	rond?		
Zie,	het	morgenlicht:	het	graf	is	leeg!		
Neem	de	engelwoorden	in	je	mond:	



Hij	is	niet	hier,	Hij	leeft!	Refrein	
	
Welkom	en	Mededelingen		
	

Zingen:	Lied	632			-			staande	
1.Dit	is	de	dag	die	de	Heer	heeft	gemaakt	en	gegeven.	
Laat	ons	Hem	loven	en	danken,	verheugd	dat	wij	leven.	
Diep	in	de	nacht	heeft	Hij	verlossing	gebracht,	
heeft	Hij	ons	licht	aangeheven.	
	
Stil	gebed;	Bemoediging	en	Groet		
	
Zingen:	Lied	632	
3.Nu	zend	uw	Geest,	als	een	vuur,	als	een	stem	in	ons	midden.	
Dat	wij	van	harte	elkander	verstaan	en	beminnen	
en	zo	voortaan	eren	uw	heilige	naam	en	U	in	waarheid	aanbidden.	Allen	gaan	zitten	
	
Gebed	van	verootmoediging	
Vox	Maris	zingt:	Licht	dat	aanstoot	in	de	morgen		
1.Licht	dat	ons	aanstoot	in	de	morgen,	
voortijdig	licht	waarin	wij	staan	
koud,	één	voor	één,	en	ongeborgen,	
licht	overdek	mij,	vuur	mij	aan.	
Dat	ik	niet	uitval,	dat	wij	allen	
zo	zwaar	en	droevig	als	wij	zijn	
niet	uit	elkaars	genade	vallen	
en	doelloos	en	onvindbaar	zijn.	
	
2.Licht,	van	mijn	stad	de	stedehouder,	
aanhoudend	licht	dat	overwint.	
Vaderlijk	licht,	steevaste	schouder,	
draag	mij,	ik	ben	jouw	kijkend	kind.	
Licht,	kind	in	mij,	kijk	uit	mijn	ogen	
of	ergens	al	de	wereld	daagt	
waar	mensen	waardig	leven	mogen	
en	elk	zijn	naam	in	vrede	draagt.	
	
3.Alles	zal	zwichten	en	verwaaien	
wat	op	het	licht	niet	is	geijkt.	
Taal	zal	alleen	verwoesting	zaaien	
en	van	ons	doen	geen	daad	beklijft.	
Veelstemmig	licht,	om	aan	te	horen	
zolang	ons	hart	nog	slagen	geeft.	
Liefste	der	mensen,	eerstgeboren,	
licht,	laatste	woord	van	Hem	die	leeft.	
	
Genadeverkondiging:	1	Petrus	1:	3	(NBV)	



3Geprezen	zij	de	God	en	Vader	van	onze	Heer	Jezus	Christus:	in	zijn	grote	barmhartigheid	
heeft	Hij	ons	opnieuw	geboren	doen	worden	door	de	opstanding	van	Jezus	Christus	uit	de	
dood,	waardoor	wij	leven	in	hoop.		
	
Leefregel:	Romeinen	8:	33	t/m	39	(NBV)	
33Wie	zal	Gods	uitverkorenen	aanklagen?	God	zelf	spreekt	hen	vrij.	34Wie	zal	hen	
veroordelen?	Christus	Jezus,	die	gestorven	is,	meer	nog,	die	is	opgewekt	en	aan	de	
rechterhand	van	God	zit,	pleit	voor	ons.	35Wat	zal	ons	scheiden	van	de	liefde	van	Christus?	
Tegenspoed,	ellende	of	vervolging,	honger	of	armoede,	gevaar	of	het	zwaard?	36Er	staat	
geschreven:	‘Om	u	worden	wij	dag	na	dag	gedood	en	afgevoerd	als	schapen	voor	de	
slacht.’	37Maar	wij	zegevieren	in	dit	alles	glansrijk	dankzij	Hem	die	ons	heeft	liefgehad.					
	38Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	dood	noch	leven,	engelen	noch	machten	noch	krachten,	
heden	noch	toekomst,	39hoogte	noch	diepte,	of	wat	er	ook	maar	in	de	schepping	is,	ons	zal	
kunnen	scheiden	van	de	liefde	van	God,	die	Hij	ons	gegeven	heeft	in	Christus	Jezus,	onze	
Heer!	
	
Vox	Maris:	Bron	van	liefde	
1.Bron	van	liefde,	licht	en	leven,	voor	elkaar	zijn	wij	gemaakt,	
door	Uw	hand	elkaar	gegeven,	door	Uw	vinger	aangeraakt.	
Laat	ons	op	Uw	toekomst	hopen,	gaandeweg	U	tegemoet,	
dat	wij	samen	lachend	lopen,	in	Uw	grote	bruiloftsstoet.	
	
2.Bron	van	liefde,	licht	en	leven,	zon	die	hartverwarmend	schijnt,	
woord	van	hogerhand	gegeven,	trouw	en	teder	tot	het	eind.	
Al	zou	ons	een	vijand	haten,	al	gaat	zelfs	de	liefste	heen,	
liefde	zal	ons	nooit	verlaten,	Gij	laat	ons	geen	dag	alleen.	
	
3.Bron	van	liefde,	licht	en	leven,	laat	Uw	vreugde	in	ons	zijn,	
is	de	blijdschap	weggebleven,	liefde	maakt	van	water	wijn.	
Dat	wij	dan	elkaar	beminnen,	zó	dat	zelfs	de	dood	niet	scheidt,	
niets kan liefde overwinnen, liefde heeft de eeuwigheid. 
	
Gebed	om	verlichting	met	de	Heilige	Geest	
	
Kinderlied		Evang.	Liedb.	427:	1,	2	en	3	en	4		
1.	De	Heer	is	waarlijk	opgestaan,	halleluja!		
Jezus	deed	de	dood	teniet.	Zing	daarom	het	hoogste	lied.		
	
2.	De	Heer	is	waarlijk	opgestaan,	halleluja!		
Vrouwen	uit	Jeruzalem,	kwamen	vroeg	en	zochten	Hem.		
	
3.De	Heer	is	waarlijk	opgestaan,	halleluja!		
En	hoe	groot	was	hun	verdriet,	want	zij	vonden	Jezus	niet.	
	
4.	De	Heer	is	waarlijk	opgestaan,	halleluja!		
Maar	een	engel	sprak	hen	aan:	Die	gij	zoekt	is	opgestaan!'		
	



Moment	voor	de	kinderen	rondom	de	nieuwe	Paaskaars	
Hierna	gaan	de	kinderen	naar	de	kindernevendienst	
	
Schriftlezing:	Lukas	24:	1	t/m	12	(	NBV)		
Het	lege	graf	
1	Maar	op	de	eerste	dag	van	de	week	gingen	ze	bij	het	ochtendgloren	naar	het	graf	met	de	
geurige	olie	die	ze	bereid	hadden.	2	Bij	het	graf	aangekomen,	zagen	ze	echter	dat	de	steen	
voor	het	graf	was	weggerold,	3	en	toen	ze	naar	binnen	gingen,	vonden	ze	het	lichaam	van	de	
Heer	Jezus	niet.	4	Hierdoor	raakten	ze	helemaal	van	streek.	Plotseling	stonden	er	twee	
mannen	in	stralende	gewaden	bij	hen.	5		Ze	werden	door	schrik	bevangen	en	sloegen	de	
handen	voor	hun	ogen.	De	mannen	zeiden	tegen	hen:	‘Waarom	zoekt	u	de	Levende	onder	
de	doden?	6	Hij	is	niet	hier,	Hij	is	uit	de	dood	opgewekt.	Herinner	u	wat	Hij	u	gezegd	heeft	
toen	Hij	nog	in	Galilea	was:	7		de	Mensenzoon	moest	worden	uitgeleverd	aan	zondaars	en	
moest	gekruisigd	worden	en	op	de	derde	dag	opstaan.’	8	Toen	herinnerden	ze	zich	zijn	
woorden.9	Ze	keerden	terug	van	het	graf	en	gingen	aan	de	elf	en	aan	alle	anderen	vertellen	
wat	er	was	gebeurd.	10	De	vrouwen	die	het	graf	bezochten,	waren	Maria	uit	Magdala,	
Johanna,	Maria	de	moeder	van	Jakobus,	en	nog	enkele	andere	vrouwen	die	hen	
vergezelden.	Ze	vertelden	de	apostelen	wat	er	was	gebeurd,	11	maar	die	vonden	het	maar	
kletspraat	en	geloofden	hen	niet.	12	Petrus	echter	stond	op	en	rende	naar	het	graf.	Hij	bukte	
zich	om	te	kijken,	maar	zag	alleen	de	linnen	doeken	liggen.	Daarop	ging	hij	terug,	vol	
verwondering	over	wat	er	gebeurd	was.	
 
Zingen:	Evang.	Liedb.	122:	1,	3	en	4	
1.Daar	juicht	een	toon,	daar	klinkt	een	stem,	die	galmt	door	gans'	Jeruzalem;	een	heerlijk	
morgenlicht	breekt	aan:	de	Zoon	van	God	is	opgestaan!	
	
3.Nu	jaagt	de	dood	geen	angst	meer	aan,	want	alles,	alles	is	voldaan;	
wie	in	geloof	op	Jezus	ziet,	die	vreest	voor	dood	en	duivel	niet.	
 
4.Want	nu	de	Heer	is	opgestaan,	nu	vangt	het	nieuwe	leven	aan,	
een	leven	door	zijn	dood	bereid,	een	leven	in	zijn	heerlijkheid.	
	
Verkondiging	
	
Zingen:	Lied	913:	1	en	4	
1.Wat	de	toekomst	brengen	moge,	mij	geleidt	des	Heren	hand;	
moedig	sla	ik	dus	de	ogen	naar	het	onbekende	land.	
Leer	mij	volgen	zonder	vragen;	Vader,	wat	Gij	doet	is	goed!	
Leer	mij	slechts	het	heden	dragen	met	een	rustig	kalme	moed!.	
	
4.	Waar	de	weg	mij	brengen	moge,	aan	des	Vaders	trouwe	hand,	
loop	ik	met	gesloten	ogen	naar	het	onbekende	land.	
	
Onderwijzing	over	de	belijdenis	
Jezus	Christus	heeft	gezegd:	‘Mij	is	alle	macht	gegeven	in	de	hemel	en	op	de	aarde.	Ga	dus	
op	weg	en	maak	alle	volken	tot	mijn	leerlingen,	door	hen	te	dopen	in	de	naam	van	de	Vader	
en	de	Zoon	en	de	heilige	Geest	en	hun	te	leren	dat	ze	zich	moeten	houden	aan	alles	wat	ik	



jullie	opgedragen	heb.	En	houd	dit	voor	ogen:	ik	ben	met	jullie,	alle	dagen,	tot	aan	de	
voltooiing	van	deze	wereld.’	
	
De	doop	is	het	teken	van	het	verbond	van	Gods	genade.	Als	wij	belijdenis	doen,	erkennen	en	
eren	wij	de	Naam	van	de	drie-enige	God	die	bij	de	doop	over	ons	wordt	uitgeroepen.	Het	is	
de	Vader	die	ons	tot	zijn	kinderen	aanneemt.	Het	is	Jezus	Christus	die	ons	redt	en	roept	om	
zijn	leerlingen	en	volgelingen	te	zijn.	Het	is	de	Geest	die	ons	vervult	en	ons	zijn	gaven	
schenkt.	
	
Als	wij	belijdenis	afleggen	van	het	geloof,	geven	wij	daarmee	antwoord	op	Gods	liefde	voor	
ons.	Niet	wij	hebben	Hem,	maar	Hij	heeft	ons	uitgekozen.	Met	de	Kerk	van	alle	eeuwen,	met	
de	wereldwijde	Kerk,	mogen	wij	Christus	volgen	en	zo	gehoor	geven	aan	Gods	roepstem.	
Daarom	belijden	wij	ons	geloof	in	het	midden	van	zijn	gemeente.	Als	gelovigen	zetten	wij	
onze	gaven	in	voor	Gods	Koninkrijk.	Zo	geven	wij	rekenschap	van	de	hoop	die	in	ons	is.	
Wanneer	wij	moeten	lijden	omwille	van	ons	geloof,	zullen	we	bidden	om	volharding	en	
wijsheid.	Wij	mogen	weten	dat	wij	de	Geest	ontvangen	hebben	om	Gods	kinderen	te	zijn	en	
Hem	als	Vader	te	kunnen	aanroepen.	Het	is	de	Geest	die	ons	in	de	waarheid	leidt	en	die	ons	
leven	wil	vernieuwen.	
	
De	Heer	roept	ons	samen	rondom	het	Woord.	Hij	nodigt	ons	ook	als	zijn	leerlingen	aan	zijn	
tafel,	waar	Christus	zelf	de	Gastheer	is.	Een	feestmaal	heeft	Hij	voor	ons	bereid,	waar	het	
brood	ons	zal	verzadigen	en	de	wijn	het	hart	verheugt.	Zo	zijn	wij	één	met	Hem	en	met	
elkaar.	Verenigd	met	Christus	zijn	wij	geroepen	met	woord	en	daad	Hem	te	belijden	als	Heer	
en	Heiland,	Gods	Koninkrijk	te	verkondigen	en	zijn	komst	te	verwachten.		
	
Zingen:	Lied	912	:	1,	2	en	3	
1.	Neem	mijn	leven,	laat	het	Heer,	toegewijd	zijn	aan	uw	eer.	
Maak	mijn	uren	en	mijn	tijd	tot	uw	lof	en	dienst	bereid.	
2.	Neem	mijn	handen,	maak	ze	sterk,	trouw	en	vaardig	tot	uw	werk.	
Maak	dat	ik	mijn	voeten	zet	op	de	wegen	van	uw	wet.	
	
3.	Neem	mijn	stem,	opdat	mijn	lied	U,	mijn	koning	hulde	biedt.	
Maak,	o	Heer,	mijn	lippen	rein,	dat	zij	uw	getuigen	zijn.	
	
Lezen	Apostolische	Geloofsbelijdenis	Allen	gaan	zo	mogelijk	staan	
Ik	geloof	in	God	de	almachtige	Vader,	Schepper	van	hemel	en	aarde;	en	in	Jezus	Christus,	zijn	
enige	Zoon,	onze	Heer,	die	ontvangen	is	van	de	Heilige	Geest,	geboren	uit	de	maagd	Maria,	
die	geleden	heeft	onder	Pontius	Pilatus,	is	gekruisigd,	gestorven,	en	begraven,	die	is	
neergedaald	in	de	hel,3	op	de	derde	dag	opgestaan	van	de	doden,	opgevaren	naar	de	hemel	
en	zit	aan	de	rechterhand	van	God,	de	almachtige	Vader,	vanwaar	Hij	zal	komen	om	te	
oordelen	de	levenden	en	de	doden;	Ik	geloof	in	de	Heilige	Geest,	
de	heilige	katholieke	kerk,	de	gemeenschap	der	heiligen,	
de	vergeving	van	zonden,	de	wederopstanding	des	vleses,	
en	het	eeuwige	leven	
	
	
	



Zingen:	Psalm	150:	1		
1.Loof	God,	loof	Hem	overal.Loof	de	Koning	van	’t	heelal	
om	zijn	wonderbare	macht,	om	de	heerlijkheid	en	kracht	
van	zijn	naam	en	eeuwig	wezen.	Loof	de	daden,	groot	en	goed,	
die	Hij	triomferend	doet.										–	wij	gaan	weer	zitten	
	
Belijdenisvragen	
De	kerkenraad	heeft,	na	gevraagd	te	hebben	naar	uw	geloof	en	kennis	der	waarheid,	met	
vertrouwen	en	blijdschap	in	uw	voornemen	toegestemd.	Daarom	verzoek	ik	u,	op	te	staan	
en	in	dankbare	gehoorzaamheid	aan	de	Heilige	Schrift	en	in	gemeenschap	met	de	belijdenis	
van	het	voorgeslacht,	te	antwoorden	op	de	volgende	vragen:	
	
Belijdt	u	te	geloven	in	God,	de	Vader,	de	Almachtige,	Schepper	van	de	hemel	en	van	de	
aarde,	en	in	Jezus	Christus,	zijn	eniggeboren	Zoon,	onze	Heer,	en	in	de	heilige	Geest?	
	
Aanvaardt	u	de	roeping	om,	als	lid	van	de	gemeente	van	Christus,	de	goede	strijd	van	het	
geloof	te	strijden,	uw	Heiland	altijd	te	volgen	en	zijn	Naam	te	belijden	met	woord	en	daad?	
	
Wilt	u,	in	gemeenschap	met	de	kerk	van	Christus,	als	belijdend	lid	van	de	Protestantse	Kerk	
in	Nederland,	trouw	zijn	onder	de	bediening	van	het	Woord	en	de	sacramenten,	volharden	
in	het	gebed	en	in	het	lezen	van	de	heilige	Schrift	en,	met	de	gaven	die	u	geschonken	zijn,	
meewerken	aan	de	opbouw	van	de	gemeente	van	Christus?	
	
Zingen:	Opwekking	488:	1	
1.Heer	ik	kom	tot	U	Neem	mijn	hart	verander	mij	
Als	ik	U	ontmoet,	vind	ik	rust	bij	U	
Want	Heer	ik	heb	ontdekt,	dat	als	ik	aan	uw	voeten	ben,		
trots	en	twijfel	wijken,	voor	de	kracht	van	Uw	liefde	
Refrein:	
Houd	mij	vast,	laat	Uw	liefde	stromen	
Houd	mij	vast,	heel	dicht	bij	Uw	hart.	
Ik	voel	Uw	kracht,	en	stijg	op	als	een	arend	
dan	zweef	ik	op	de	wind,	gedragen	door	Uw	Geest,		
en	de	kracht	van	Uw	liefde.	
	
Vraag	aan	de	gemeente:	
Gemeente	van	Christus,	belooft	u	Leon		te	ontvangen	in	uw	midden,	hem	te	dragen	in	uw	
gebeden	en	samen	met	hem	de	weg	van	het	Koninkrijk	te	gaan?	
	
Antwoord:	Ja	
	
Dankgebed,	voorbede,	stil	gebed	en	Onze	Vader	
	
Aandacht	voor	de	collectedoelen		
1.Kansen	voor	jongeren	in	Beiroet	2.	Paascollecte,	3.	Kerkbeheer	
	
	



Zingen:	Evang.	Liedb.	132:	1	
1.U	zij	de	glorie,	opgestane	Heer!	
U	zij	de	victorie,	nu	en	immermeer.	
Uit	een	blinkend	stromen	daald'	een	engel	af,	
heeft	de	steen	genomen	van	't	verwonnen	graf	
U	zij	de	glorie,	opgestane	Heer!	
U	zij	de	victorie,	nu	en	immermeer.	
	
Zending	en	zegen	
Wij	beantwoorden	de	zegen	met:	Evang.	Liedb:	132:	3	
3.Zou	ik	nog	vrezen,	nu	Hij	eeuwig	leeft,	
die	mij	heeft	genezen,	die	mij	vrede	geeft?	
In	Zijn	godd'lijk	wezen	is	mijn	glorie	groot,	
niets	heb	ik	te	vrezen	in	leven	en	dood.	
U	zij	de	glorie,	opgestane	Heer!	
U	zij	de	victorie,	nu	en	immermeer.	
	
Na	afloop	van	de	dienst	is	vooraan	in	de	kerk	gelegenheid	Leon	van	harte	geluk	te	wensen.	
	
De	kerkenraad	wenst	u	goede	en	gezegende	Paasdagen	!	
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