
ZONDAGBRIEF	
25	JUNI	2023	

	

	
	

HERVORMDE	GEMEENTE	YERSEKE	
	

Consulent:	
ds.	P.	de	Graaf,	Hugo	de	Grootstraat	2,	4416	EG	Kruiningen	
tel.:	0113-785227	of	06-18511090	mail:	hugodegroot2@kpnmail.nl		
Scriba:		
mw.	L.A.S.	van	Stee-Kolff,	tel.:	0113-576900		
mail:	scribahervormdyerseke@gmail.com	
Coördinator	pastoraat:		
mw.	J.C.A.	Buringh-Poleij,	tel.: 06-53229953	
mail:	buringh@zeelandnet.nl	(doorgeven	van	pastorale	zaken,	
zoals	geboorte,	ziekenhuisopname,	thuiskomst	en	overlijden)	
Verspreiding	van	Zondagbrief	en	Liturgieën	voor	kerkradio:	
Kees	en	Corry	de	Koeijer,	Breeweg	66,	tel.:	0113-	572906	
Kijk	ook	op:	
www.hervormdyerseke.nl	of	Facebook	Hervormd	Yerseke.	
Bent	u	nieuw	in	onze	gemeente,	dan	heten	we	u	van	harte	welkom.		
Wanneer	u	contact	met	ons	wilt,	stelt	u	zich	dan	in	verbinding	met	onze	scriba.	
	
10:00	uur:	 dhr.	G.	van	Noorden,	Krabbendijke	
Organist:	 Flip	Markwat	
	
Welkom	en	mededelingen	van	de	kerkenraad	
Zingen:	Psalm	100:	1,	3	en	4	
Stil	gebed	
Votum	en	groet	
Thema	en	inleiding	
Zingen:	Lied	670:	1,	6	en	7	
Verootmoedigingsgebed	
Genadeverkondiging	
Zingen:	Lied	755:	1	en	2	
Wetslezing/leefregel	van	dankbaarheid	
Zingen:	Lied	583	‘Glorie	aan	God’	(uit:	Hemelhoog,	zie	blz.	4)	



Gebed	om	de	werking	van	de	Heilige	Geest	
Kindermoment,	hierna	gaan	de	kinderen	naar	de	kindernevendienst	en	de	jongeren	naar	hun	
jongerendienst	
1e	Schriftlezing:	Ezechiël	15:	1-8	
Zingen:	Psalm	80:	3,	4	en	7	
2e	Schriftlezing:	Johannes	15:	1-10	
Zingen:	Lied	289:	1,	2	en	3	
Verkondiging	
Zingen:	Lied	841:	1,	2,	3	en	4	
Dankgebed,	voorbede,	stil	gebed,	Onze	Vader	
Collecte	(	zie	blz.	3	)	
Zingen:	Lied	912:	1,	5,	6	en	10	

Onder	het	naspel	van	het	slotlied	komen	de	kinderen	terug	uit	de	kindernevendienst	
Zegen	
Zingen:	Lied	415:	3	
	
Komende	eredienst:	
Zondag	2	juli	
10:00	uur	 ds.	D.	de	Roest,	Biezelinge,	Themadienst:	Brugdienst	
	
De	collecten	zijn	bestemd	voor:	
1.Diaconie:	Because	we	carry,	2.	Energie,	3.	Onderhoud	kerk,	interieur	en	orgel	(uitgangscollecte).	
Als	u	de	doeleinden	van	de	diaconie	wilt	steunen,	maak	dan	uw	bijdrage	over	op	rekeningnummer	NL08	RABO	
0373	9061	02	t.n.v.	Diaconie	Herv.	Gem.	Yerseke	o.v.v.	de	collectedatum.	
Uw	gift	voor	de	twee	doelen	van	de	kerkrentmeesters	kunt	u	overmaken	op	bankrekeningnummer	NL55	RABO	
0373	7333	72	t.n.v.	CVK	Hervormde	Gemeente	Yerseke	o.v.v.	Collecten	kerk.	
	
De	Diaconiecollecte	is	voor: Because	we	carry	
Op	dinsdag	21	juni	was	het	Wereldvluchtelingendag.	Daarom	collecteren	we	deze	zondag	voor	Because	we	carry.	
Zij	steunen	moeders	en	kinderen	die	op	de	vlucht	zijn.	We	zijn	een	community	van	100.000	vrouwen	en	een	
aantal	hele	lieve	mannen,	die	even	hard	nodig	zijn.	We	hebben	alle	kleuren	en	komen	uit	alle	windstreken.	We	
zien	elkaar,	geven	hoop	en	zijn	lichtjes	in	het	donker.	Met	van	alles	te	weinig,	probeer	je	continue	er	het	beste	
van	te	maken.	We	Carry	is	zorg,	informatie	en	ook	praktische	boodschappen	voor	moeders.	Voor,	tijdens	en	na	de	
zwangerschap,	voor	kleine	en	iets	grotere	kinderen.	We	geven	moeders	ondersteuning,	zodat	ze	zelf	goed	voor	
hun	kinderen	kunnen	zorgen.	Lachen,	dansen	en	huilen	vinden	wij	basic	needs,	net	zoals	zusterschap,	liefde	en	
ontplooiing.	Maar	zonder	luiers,	bananen,	warme	jas,	schoon	ondergoed	en	maandverband	kom	je	nergens.	We	
zijn	actief	in	Nederland,	Lesbos	en	in	Athene	en	als	het	binnen	onze	macht	is	helpen	we	zelfs	bijvoorbeeld	in	
Kabul	of	Damascus.	Schouders	eronder	zeggen	we	keer	op	keer	tegen	elkaar.	Onze	onmacht	omzetten	in	
daadkracht	en	door!	
	
Collectemunten	
Op	woensdag	5	juli van	19:30	tot	20:00	uur	kunt	in	het	Kerkelijk	Centrum	De	Haven	collectemunten	verkrijgen.	
Betaling	bij	voorkeur	met	een	Tikkie.	De	munten	zijn	verkrijgbaar	in	4	kleuren	met	de	waardes	van:		€	0,70,										€	
1,00,	€	2,00	en	€	5,00.	
	
Glorie	aan	God	(uit:	Hemelhoog)	
Lof	zij	de	Heer,	Hem	komt	toe	alle	eer.	
Hij's	het	Lam	dat	regeert	tot	in	eeuwigheid.	
Zijn	woord	is	macht,	heeft	ons	vrijheid	gebracht.	
Wij	aanbidden,	wij	knielen	voor	Jezus.	
Groot	is	zijn	troon,	eeuwig	zijn	kroon.	
Overwinnaar	zal	Hij	zijn,	over	zonde,	dood	en	pijn.	



Heel	het	rijk	der	duisternis,	weet	wie	Jezus	Christus	is:	
Hij	is	de	hoogste	Heer!	
	
Kondigt	het	aan,	door	de	kracht	van	zijn	naam:	
Heel	de	aard'	wordt	vervuld	van	zijn	glorie!	
Satan,	hij	beeft,	want	hij	weet:	Jezus	leeft!	
Hij's	verslagen,	het	Lam	troont	voor	eeuwig!	
Jezus	is	Heer,	Redder	en	Heer!	
Overwinnaar	zal	Hij	zijn,	over	zonde,	dood	en	pijn.	
Heel	het	rijk	der	duisternis,	weet	wie	Jezus	Christus	is:	
Hij	is	de	hoogste	Heer!	
	
Heersen	met	Hem	op	de	troon	en	zijn	stem,	
spreekt	van	liefde,	vervult	ons	met	glorie.	
Heilig	en	vrij	alle	tranen	voorbij.	
Eeuwig	vreugde	voor	God,	lof,	aanbidding:	
waardig	het	Lam,	waardig	het	Lam!	
Overwinnaar	zal	Hij	zijn,	over	zonde,	dood	en	pijn.	
Heel	het	rijk	der	duisternis,	weet	wie	Jezus	Christus	is:	
Hij	is	de	hoogste	Heer!	
 


