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ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

tel.: 0113-785227 of 06-18511090 mail: hugodegroot2 @kpnmail.nl
Scriba:

mw. L.A.S. van Stee-Kolff, tel.: 0113-576900

mail: scribahervormdyerseke@gmail.com

Coordinator pastoraat:

mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel.: 06-53229953

mail: buringh@zeelandnet.nl (doorgeven van pastorale zaken,
zoals geboorte, ziekenhuisopname, thuiskomst en overlijden)
Verspreiding van Zondagbrief en Liturgieén voor kerkradio:

Kees en Corry de Koeijer, Breeweg 66, tel.: 0113- 572906

Kijk ook op:

www.hervormdyerseke.nl of Facebook Hervormd Yerseke.

Bent u nieuw in onze gemeente, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact met ons wilt, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.

Komende eredienst: Zondag 29 januari 2023
10:00 uur ds. K. v.d. Broeke, Kortgene

22 januari 10:00 uur: Gospelkoor Laetare, Burgh-Haamstede

Gospelkoor ‘Laetare’ uit Burgh-Haamstede verzorgt de gehele dienst. Het koor staat onder leiding van
dirigent Willemdirk van den Berg. De muzikale begeleiding: dwarsfluit /rene Vrolijk, pianist Eveline de
Waard en drummer Jelle Stouten.

Het thema van ons Project is “Tijd”. De liederen die wij zingen, de teksten die gelezen worden, de
gedichten en vertellingen zijn hier op afgestemd. Er is ook plaats voor samenzang.

Wij doen dit met veel enthousiasme en we hopen dat u er ook van kan genieten. De betekenis van Laetare
is: Verheugt U!

Dus: Verheugt u op een mooi en inspirerend samen zijn.

Welkom en mededelingen van de kerkenraad

Inleiding; Laetare zingt: “Come now is the time”
Gebed
THEMA “ALPHA” — het begin




Samenzang: Opwekking 599 — Nog voordat je bestond

Nog voordat je bestond, Refrein:

Kende Hij je naam. Kom tot de Vader,
Hij zag je elk moment, Kom zoals je bent

En telde elke traan. Heel je hart, al je pijn
Omdat Hij van je hield, Is bij Hem bekend

De liefde die Hij geeft,

De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer
jij komt

Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan En wat je nu ook doet

Ook niets wat jij ooit deed Zijn liefde blijft bestaan
Verandert daar iets aan. Want niets wat jij ooit deed

Omdat Hij van je houdt Verandert daar iets aan
Gaf Hij zijn eigen Zoon Omdat Hij van je houdt

En nu is alles klaar wanneer jij Gaf Hij zijn eigen Zoon
komt En nu is alles klaar wanneer jij

komt
Refrein (2x)

De liefde die hij geeft,

De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt.

Laetare zingt: “Trust in You”
THEMA “VANDAAG”

Samenzang: Opwekking 32 — Dit is de dag

Dit is de dag, (2x)

die de Heer ons geeft. (2x)

Weest daarom blij (2x)

en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft.

Laetare zingt: “Geniet van het goede”
Martha en Maria

Laetare zingt: “Aan uw voeten Heer”

THEMA “VASTHOUDEN EN KOESTEREN”
Laetare zingt: “Time in the bottle”
Laetare zingt: “Eye of the storm”

THEMA “MORGEN"
Samenzang: Dag en nacht Heer (traditional ‘All day, all night’)

Refrein:

Dag en nacht Heer In de avondschemering




waakt Gij als een herder over mij waakt Gij als een herder over mij

Dag en nacht Heer Ik ben Uw beschermeling
veilig mag ik met U gaan veilig mag ik met U gaan
Refrein

Als de dag opnieuw begint
waakt Gij als een herder over mij In het duister van de nacht

Als een vader voor zijn kind waakt Gij als een herder over mij
veilig mag ik met U gaan Gij mijn toevlucht en mijn kracht
Refrein veilig mag ik met U gaan

Refrein 2x

Laetare zingt: “Een weg naar U, Heer”
THEMA “OMEGA”- het einde

Laetare zingt: “Days of Elijah”

Laetare zingt: “Jezus Overwinnaar”
Collectes: 1. 2.

Dankgebed en voorbede

ZEGEN

Samenzang: Lev: Wees Gezegend

De zegen van God zij met jou. Wees gezegend,

In het licht en het donker, In de naam van de Vader;
Hij blijft je trouw. Gezegend,

Elke stap van de weg In de naam van de Zoon.
Die je gaat in Zijn naam, Wees gezegend

Zal Hij leiden in liefde, Met de Heilige Geest.
Waar jij ook zult gaan. Wees krachtig en moedig

En wees niet bevreesd.  2x
Ontvang nu de zegen van Hem.

Durf te dromen, te leven,
Vertrouw op Zijn stem.

In zijn kracht ben je sterk.
Wees vervuld met Zijn Geest
Die je troost en je moed geeft,
Vernieuwt en geneest.

Laetare zingt: “Soon and very soon”
Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw

Koffiedrinken na de dienst in de kerk

De collecten zijn bestemd voor: 1. Stichting Jarige Job, 2. De Haven

St. Jarige Job Deze stichting helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen
geld voor is. Deze kinderen ontvangen een verjaardagsbox waarin alles zit wat nodig is voor een echte

verjaardag, thuis én op school!

Francoise, alleenstaande moeder van drie dochters (7, 15 en 18 jaar oud), maakt al 10 jaar gebruik van de

verjaardagsboxen.

Als u de doeleinden van de diaconie wilt steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NLO8
RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum.

Uw gift voor de twee doelen van de kerkrentmeesters kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL55
RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Yerseke o.v.v. Collecten kerk.

Gedicht Themadienst 22 januari 2023
If Tomorrow Starts Without Me
When tomorrow starts without me, And I'm not there to see,



If the sun should rise and find your eyes

all filled with tears for me,

Wanneer de dag van morgen zonder mij begint
En ik er niet ben om het mee te maken

Als de zon zou opkomen en zou merken

dat jouw ogen betraand zijn om mij,

I wish so much you wouldn't cry The way you did today,
While thinking of the many things, We didn't get to say.
Dan wou ik zo graag dat jij niet zou huilen

Zoals het vandaag gebeurde

Terwijl wij dachten aan de vele dingen

Waar wij niet aan toekwamen te zeggen

I know how much you love me,

As much as | love you, and each time that you think of me,
I know you'll miss me too. Ik weet hoeveel je van mij houdt,
Net zoveel als ik van jou houd,

en iedere keer wanneer je aan mij denkt

dan weet ik dat jij ook mij zult missen

I know you'll miss me too. But when tomorrow starts without me,

Please try to understand, That an angel came and called my name, And took me by the hand,

and said my place was ready, In heaven far above,

And that I'd have to leave behind All those | dearly love.

Maar wanneer de dag van morgen zonder mij begint,

Probeer dan te begrijpen dat een engel mij bij mijn naam was komen roepen, Mij bij de hand nam en zei dat mijn
plaats gereed was,

heel hoog in de hemel. En dat ik al degenen

die mij zo lief zijn zou moeten achterlaten

But as | turned to walk away, A tear fell from my eye

For all my life, I'd always thought, | didn't want to die.

Maar toen ik me omkeerde om weg te lopen Drupte er een traan uit mijn oog Heel mijn leven heb ik altijd gedacht
Dat ik niet wilde sterven

I had so much to live for, So much left yet to do,

It seemed almost impossible, That | was leaving you.

Er was zo veel om voor te leven Nog zoveel dat er te doen viel
Het leek bijna onmogelijk Dat ik jou achterliet

I thought of all the yesterdays The good ones and the bad,

I thought of all the love we shared, and all the fun we had

Ik dacht aan alles wat geweest was De goede en slechte dingen Ik dacht aan alle liefde die wij deelden en alle
plezier dat wij hadden

If | could re-live yesterday Just even for a while,

I'd say good-bye and kiss you And maybe see you smile.
Als ik de dag van gisteren zou kunnen herleven

Al was het maar voor even

Dan zou ik vaarwel zeggen en jou kussen

En jou misschien zien glimlachen

But then | fully realized, That this could never be, For emptiness and memories, would take the place of me.
Maar toen drong het helemaal tot me door dat dit nooit zou gebeuren
Omdat leegte en herinneringen mijn plaats zouden innemen

And when | thought of worldly things, | might miss come tomorrow,
| thought of you, and when | did, My heart was filled with sorrow.



En wanneer ik aan wereldse dingen dacht Dan zou ik de dag van morgen missen
mijn hart van verdriet vervuld

But when | walked through heaven's gates, | felt so much at home
When God looked down and smiled at me,

From His great golden throne.

Maar toen ik door de hemelpoorten liep voelde ik me zozeer thuis
Toen God glimlachend op mij neerkeek vanaf Zijn grote gouden troon

He said, "This is eternity, And all I've promised you."

Today your life on earth is past, But here life starts anew

Hij zei, "Dit is de Eeuwigheid, En alles wat Ik jou beloofd heb."

Vandaag is jouw aardse leven voorbij Maar hier begint het leven opnieuw

| promise no tomorrow, But today will always last,
And since each day's the same way

There's no longing for the past.

Ik beloof geen dag van morgen

De dag van vandaag zal eeuwig duren

En daar iedere dag onveranderlijk is

Is er ook geen verlangen naar het verleden

You have been so faithful, So trusting and so true.
Though there were times You did some things

You knew you shouldn't do

Jij bent zo trouw geweest zo vertrouwend en zo waar
Hoewel jij soms dingen deed Waarvan jij wist dat je
ze niet zou moeten doen

But you have been forgiven And now at last you're free.
So won't you come and take my hand

And share my life with me?

Maar het is jou vergeven en nu ben je eindelijk vrij
Wil je mij dus niet bij de hand nemen

En mijn leven met mij delen?

And share my life with me?

So when tomorrow starts without me,

Don't think we're far apart,

For every time you think of me,

I'm right here, in your heart.

Dus wanneer de dag van morgen zonder mij begint
Denk dan niet dat wij ver gescheiden zijn

Want iedere keer wanneer je aan mij denkt

Dan ben ik er, in je hart

. Ik dacht aan jou en toen werd



