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HERVORMDE	GEMEENTE	YERSEKE	
Consulent:	
ds.	P.	de	Graaf,	Hugo	de	Grootstraat	2,	4416	EG	Kruiningen	
tel.:	0113-785227	of	06-18511090	mail:	hugodegroot2@kpnmail.nl		
Scriba:		
mw.	L.A.S.	van	Stee-Kolff,	tel.:	0113-576900		
mail:	scribahervormdyerseke@gmail.com	
	
Coördinator	pastoraat:		
mw.	J.C.A.	Buringh-Poleij,	tel.: 06-53229953	
mail:	buringh@zeelandnet.nl	(doorgeven	van	pastorale	zaken,	
zoals	geboorte,	ziekenhuisopname,	thuiskomst	en	overlijden)	
	
Kijk	ook	op:	
www.hervormdyerseke.nl	of	Facebook	Hervormd	Yerseke.	
Bent	u	nieuw	in	onze	gemeente,	dan	heten	we	u	van	harte	welkom.		
Wanneer	u	contact	met	ons	wilt,	stelt	u	zich	dan	in	verbinding	met	onze	scriba.	
	
10:00	uur:	 ds.	D.	de	Roest,	Biezelinge	
Organist:	 Youri	van	Dijken	
Thema:	‘Hier	ben	ik’	
	
Welkom	en	mededelingen	van	de	kerkenraad	
Zingen:	Psalm	84:	1	en	3	
Stil	gebed,	bemoediging	en	groet	
Inleidende	woorden	bij	de	dienst	
Verootmoedigingsgebed	en	genadeverkonding	
Zingen:	Lied	316:	1	en	4	
Gebed	om	verlichting	met	de	Heilige	Geest	
Gesprek	met	de	kinderen	(Rechters	14:	1-20),	hierna	gaan	de	kinderen	naar	de	kindernevendienst	en	de	
jongeren	naar	hun	jongerendienst	
Gebed	om	verlichting	met	de	Heilige	Geest	
1e	Schriftlezing:	1	Samuël	3:	1-10	(NBV21)	



Zingen:	Lied	317:	1,	2	en	3	
2e	Schriftlezing:	Johannes	1:	35-52	(NBV21)	
Overweging	
Zingen:	Lied:	‘Wil	je	opstaan	en	mij	volgen’	(uit:	liederen	&	gebeden	uit	Iona	&	Glasgow	40),	zie	blz.	4	
Dankgebed,	voorbede,	stil	gebed,	Onze	Vader	
Collecte	(	zie	blz.	3	)	
Zingen:	Lied	418:	1,	2	en	3	

Onder	het	naspel	van	het	slotlied	komen	de	kinderen	terug	uit	de	kindernevendienst	
Zegen	
Zingen:	Lied	415:	3	
	
	
19:30	uur	 gebedsbijeenkomst	
	
	
Komende	eredienst:	
Zondag	28	januari	2024:	
10:00	uur	 ds.	P.	de	Graaf,	viering	Heilig	Avondmaal	
	
De	collecten	zijn	bestemd	voor:	
1.Diaconie:	Leger	des	Heils,	2.	Kerkelijk	centrum	‘De	Haven’,		
3.	Kerkbeheer	(uitgangscollecte).	
Als	u	de	doeleinden	van	de	diaconie	wilt	steunen,	maak	dan	uw	bijdrage	over	op	rekeningnummer	NL08	RABO	
0373	9061	02	t.n.v.	Diaconie	Herv.	Gem.	Yerseke	o.v.v.	de	collectedatum.	
Uw	gift	voor	de	twee	doelen	van	de	kerkrentmeesters	kunt	u	overmaken	op	bankrekeningnummer	NL55	RABO	
0373	7333	72	t.n.v.	CVK	Hervormde	Gemeente	Yerseke	o.v.v.	Collecten	kerk.	
	
Week	van	gebed	voor	eenheid	2024	roept	op:		
Heb	God	lief	en	je	naaste	als	jezelf.	
De	Week	van	gebed	voor	eenheid	van	christenen	2024	moedigt	kerken	aan	om	God	lief	te	hebben	en	er	te	zijn	voor	je	
naasten.	Christenen	in	de	hele	wereld	komen	in	de	Week	van	gebed	samen	om	te	bidden	voor	eenheid,	de	wijk	en	de	
wereld.	Het	thema,	Heb	God	lief-	en	je	naasten	als	jezelf,	is	dit	jaar	aangedragen	door	een	team	van	christenen	uit	
Burkina	Faso.	Ook	in	Yerseke	zijn	er	gebedsbijeenkomsten.	Ieder	die	mee	wil	bidden,	is	van	harte	welkom!		
	
De	gebedsbijeenkomsten	in	Yerseke	vinden	plaats	van	maandag	22	t/m	vrijdag	26	januari	van	19:30	tot	20:15	uur	op	
onderstaande	locaties:	
Maandag		22	januari	–	Kerkelijk	Centrum	De	Haven	
Dinsdag	23	januari	–	Gereformeerde	Kerk	
Woensdag	24	januari	–	Vrije	Evangelische	Gemeente	
Donderdag	25	januari	–	Hervormde	Gemeente	Rehoboth	
Vrijdag	26	januari	–	Kerkelijk	Centrum	De	Haven:	we	sluiten	de	week	af	met	koffie	en	cake.	
De	Diaconiecollecte	is	voor:	Leger	des	Heils	
Barry	ontmoette	tijdens	zijn	detentie	God,	zo	kan	hij	het	gerust	zeggen.	Daarop	besloot	hij	z’n	oude	luxeleven	te	
verruilen	voor	een	leven	in	dienst	van	anderen.	Nadat	hij	uit	detentie	was,	kwam	Barry	al	netwerkend	in	
aanraking	met	de	jongerenhuiskamer	van	het	Leger	des	Heils.	Daar	begon	hij	met	koken.	“Ik	hoef	niet	belangrijk	
voor	hen	te	zijn,	als	ze	maar	weten	dat	ze	bij	me	terecht	kunnen.”	Barry	kookt	nu	tweewekelijks	in	Spot	Lelystad.	
Dit	is	een	broedplaats	van	het	Leger	des	Heils	en	andere	organisaties	voor	straatjongeren	en	jongeren	die	zich	aan	
de	rand	van	de	samenleving bevinden.	Werk	aan	de	winkel	dus,	en	daar	is	Barry	onmisbaar	bij.	Dit	is	één	van	de	
vele	initiatieven	van	het	Leger	des	Heils.	
	
Tekst	“Wil	je	opstaan	en	mij	volgen	als	ik	noem	je	naam?”	(Iona)	
Wil	je	opstaan	en	Mij	volgen	als	Ik	noem	je	naam?	
Wil	je	dienen	in	’t	verborgene,	zonder	roem	of	faam?	
Wil	je	leven	op	de	wind,	broos	en	kwetsbaar	als	een	kind?		



Zul	je	geven	wat	Ik	vind	in	jou	en	jij	in	mij?	
	
Wil	je	gaan	op	nieuwe	wegen,	steil	en	ongewis?	
Wil	je	zijn	tot	hoed'	en	zegen	voor	wie	vreemd'ling	is?	
Val	je	niet	een	mens	te	hard	die	in	leugens	is	verward?	
Hoor	je	't	kloppen	van	mijn	hart	in	jou	en	jij	in	Mij?	
	
Wil	je	gids	zijn	voor	de	blinde	die	je	smeekt:	'Help	mij!'	
Wil	je	vechten	voor	een	kind,	gevangen	en	onvrij?	
Zie	je	in	ontferming	aan,	ieder	die	alleen	moet	gaan,	
opdat	groeie	mijn	bestaan	in	jou	en	jij	in	Mij?	
	
Wil	je	zien	dat	wat	Ik	zie:	jouw	gaven	velerlei!	
Wil	je	luist'ren	als	Ik	zeg:	'Een	koningskind	ben	jij!	,	
Wil	je	geven	wat	je	hebt,	dat	de	wereld	zich	herschept	
en	mijn	leven	wordt	gewekt	in	jou	en	jij	in	Mij?	
	
Heer	van	liefde	en	van	licht,	vervul	mij	met	uw	Geest.	
Laat	mij	zijn	op	U	gericht,	en	maak	mij	onbevreesd.	
Dat	ik	in	uw	voetspoor	ga,	uw	ontferming	achterna,	
en	met	lijf	en	ziel	besta	in	U	en	Gij	in	mij.	
 


