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Orgelspel
Welkom en Mededelingen

We luisteren naar Lied 216:1 (allen) en 2 (zanggroep)
1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Stil gebed; Votum en groet

We luisteren naar Lied 216: 3 (allen)
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag. (daarna gaan wij zitten)

Gebed om vergeving

We luisteren naar Psalm 139: 1 (zanggroep)
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
"t ligt alles open voor uw ogen.
Genadewoord en Leefregel

We luisteren naar Psalm 139: 14 (zanggroep)
14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Gebed om werking van de Heilige Geest
Kindermoment

We luisteren naar Opwekking 429 (mp3)
Refrein:



God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Refrein:

Schriftlezing: Johannes 3: 14 t/m 21 (NBV)

14) De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog verheven
heeft. 15) opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 16) Want God had de wereld zo lief dat Hij
zijn eigen Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17) God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld
door Hem te redden. 18) Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19) Dit is het
oordeel: het Licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun
daden waren slecht. 20) Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend
worden.

21) Maar wie oprecht handelt zoekt het Licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij
doet.

We luisteren naar Evangelische Liedbundel 382: 1 en 3 (allen)
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

3 Staan wij oog in oog met U Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij. Refrein:
Verkondiging:

We luisteren naar Sela “lk zal er zijn” mp3
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘lk ben’ en ‘lk zal er zijn’.



Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘lk ben’, en ‘lk zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Afscheid aftredende ambtsdragers en pastoraal medewerker
Dankgebed

We luisteren naar Psalm 150:1 (allen)

1 Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Verbintenis en gelofte van de ambtsdragers die hun dienst voortzetten

We luisteren naar Lied 834: 2 en 3 (zanggroep)
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers
Vragen, Ja Woord Handoplegging en Zegen

Presentatie nieuwe pastorale medewerkers



Vragen, Ja Woord Zegen

We luisteren naar Evang. Liedb. 212: 1 en 2 (allen)

1 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend. Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.

Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

2 Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Refrein

Vraag aan de gemeente:

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers en nieuwe pastorale medewerkers! Nu zij gereed staan
hun werk in ons midden te beginnen, vraag ik u: Belooft u hen allen te aanvaarden, hen te steunen,
voor hen te bidden en met hen mee te denken en samen met hen te werken aan de opbouw van de
gemeente van Christus? Wat is hierop uw antwoord?

Antwoord: Ja, van harte

Zingen: Psalm 134: 3 oude berijming (allen staande)
Dat’s HEEREN zegen op u daal;

Zijn gunst uit Sion u bestraal;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER. (Allen gaan zitten)

Dankwoord namens kerkenraad en gemeente door Sylvia van Stee
Dank- en voorbeden Stil Gebed en gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor collectedoelen
1. Stichting Palazzoli ; 2. Kerk. centrum “De Haven”; 3. Kerkbeheer

We zingen samen Lied 885: 1 en 2
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zegen
We zingen samen Lied 416: 4
4 Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

In deze dienst namen afscheid:
Conja van de Plasse-Louwerse - diaken
Lia Spruit-van Stee - ouderling kerkrentmeester
Jan Rijstenbil - ouderling kerkrentmeester
Dirk Visser - kerkrentmeester
Willeke van der Jagt-Meijaard - pastoraal medewerker

Het ambtswerk wordt voortgezet door:
Joke Koustaal - ouderling
Gertie Hout-Kloosterman - ouderling kerkrentmeester

In het ambt bevestigd werden:
Heleen Fraanje-Beuzenberg - ouderling
Hans Moerdijk — ouderling
Linda van de Berge-de Koeijer - diaken
Jan Kees de Regt — diaken

Als nieuwe pastorale medewerkers werden aan de gemeente voorgesteld:
Mia de Neef
Leanne Neels-Goud
Jannie de Regt-Krijger

In de wandelkerk is er gelegenheid om oude en nieuwe ambtsdragers en pastorale
medewerkers te bedanken, te feliciteren en Gods zegen toe te wensen



