Orde van dienst
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
21 november 2021

Hervormde Kerk Yerseke
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Voorganger: ds. W.J. van de Griend
Ouderling van dienst: Els Meijer
Organist: Johannes Prins



Mededelingen van de kerkenraad

Zingen:: Psalm 139: 1 en 2

1

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
"t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Allen gaan zitten

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 598
Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft (2x)

Woorden van leven uit Romeinen 8: 31 t/m 39 (NBV)

31) Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32) Zal
Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons
met Hem niet alles schenken. 33) Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.
34) Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de
rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35) Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36) Er staat
geschreven: “Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.” 37)
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. 38) Ik ben ervan
overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39)
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van
God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zingen: Lied 598 (1 x)



Vreugde:

Aansteken van een kaars.

We delen onze vreugde in het licht van Christus en noemen met
dankbaarheid de namen van de kinderen die dit jaar zijn gedoopt

Zingen: Psalm 105: 1

1 Loof God de Heer, en laat ons blijde
Zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer
Verblijd u, geef zijn naam de eer.

Moment met de kinderen
Hierna gaan de kinderen en jongeren naar de nevendienst

Gebed om de werking van de Heilige Geest

Schriftlezing: Openbaringen 21: 1 t/m 7 (NBV)

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij,
en de zee is er niet meer. 2) Toen zag ik een nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem
opwacht. 3) Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: “Gods woonplaats is onder de
mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4) Hij
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen
pijn, want wat er eerst was is voorbij.” 5) Hij die op de troon zat zei: “Alles maak Ik nieuw”. — Ik
hoorde zeggen: “Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.”- 6) Toen zei Hij
tegen mij: “Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft
geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7) Wie overwint komen al deze dingen
toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Zingen: Lied 753: 1,2 en 6

1 Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2 Daar is het altijd lentetijd,
In bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.



Verkondiging

Zingen: Lied 747: 1 en 4

1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur

4 Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood,
van ‘t woeden van de boze, van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd.

Lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis

Allen gaan zo mogelijk staan

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof
in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Ik geloof in vergeving
van de zonden, in de

wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven, AMEN.

Gedachtenis:

Aansteken van een kaars

We gedenken in het licht van Christus en noemen in geloof de namen van hen, die dit jaar
zijn gestorven.

Stilte

Zingen: Lied 1005:
1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refrein:



3 Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. Refrein:

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd. Refrein:

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein:

Allen gaan weer zitten

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven bij het uitgaan van de kerk
Orgelspel tot de kinderen terug zijn uit de nevendienst

Zingen: Lied 416: 1 en 2

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Zingen: Lied 416: 4

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Inzameling collectes:
1.Stichting Onyame 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer



Allen die door middel van een brief een persoonlijke uitnodiging voor deze dienst hebben
ontvangen, krijgen in de wandelkerk een witte roos uitgereikt ter herinnering aan deze
viering.

Op het kaartje aan de roos staat de tekst uit de meditatie als een bemoediging voor ieder.

Wij noemden de namen van hen die gedoopt zijn:
Op 21 maart:
Milou Salm
Lena Steffina Hollestelle
Matthias Marinus Jan van Strien
Cornelis Joost van der Jagt
Luna Jeannette Maryse Mol
Op 10 oktober:
Dennis Martinus Zoeteweij
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Wij noemden de namen van hen die zijn gestorven:
29 december ESDRA MINNAARD 88 JAAR
29 december HELENA PIETERNELLA NEELTJE
ECKHARDT-PADMOS 94 JAAR
28 februari  MARINUS WIJNANT HOOGESTEGER 77 JAAR
20 maart ANTON AART MARTIJN 93 JAAR

21 maart DINA ANNA LAMPER-VAN IWAARDEN 82 JAAR
25 maart MARIA MARTINA JOHANNA

VERWIJS-VAN FRAASSEN 94 JAAR

12 april MARIA CATHARINA ZUIJDWEGT-JANSE 84 JAAR
7 mei MARINUS JAN VAN STEE 73 JAAR
19 mei JOZIAS ESDRA SLABBEKOORN 71 JAAR
25 juni MARINUS DE SCHIPPER 82 JAAR
27 juni ELISABETH VERWIIS-BOM 93 JAAR
14 augustus RUDOLF ZONDERMAN 81 JAAR

30 augustus JACOBUS LEENDERT VAN DEN BERGE 60 JAAR



