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Thema: ”Een krachtig geloof” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger:		 	 	 Coen	Nuijten	
Ouderling	van	dienst:		 Arnold	Meijer	
Orgel:			 	 	 Youri	van	Dijken	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Orgelspel	

	
Woord	van	welkom	en	mededelingen	
	
Zingen:	Psalm	45:	1	en	2	(met	orgel)	

1 Met	luide	stem	breng	ik	de	koning	hulde	
	 omdat	zijn	beeld	mijn	hart	en	ziel	vervulde,	
	 mijn	tong	rept	als	een	snel	bestuurde	pen	
	 van	hem	wiens	gratie	ik	niet	waardig	ben!	
	 Als	gij,	o	koning,	spreekt,	is	dat	verhoring,	
	 De	woorden	van	uw	mond	zijn	vol	bekoring,	
	 Voor	eeuwig	en	altoos	door	God	bemind,	
	 Zijt	gij	veel	schoner	dan	een	mensenkind.	

	
2 Gord	aan,	o	held,	het	zwaard	van	uw	regering	
	 en	hoed	uw	volk	voor	knechtschap	en	ontbering;	
	 rijd	luisterrijk	in	heil	en	voorspoed	voort	
	 en	houd	de	teugels	van	het	rechte	woord;	
	 waarheid	en	majesteit	zijn	in	uw	handen	
	 en	triomferend	gaat	gij	door	de	landen	
	 om	alle	volken	in	uw	ban	te	slaan;	
	 recht	in	het	hart	doet	gij	uw	pijlen	gaan.	

	
Stil	gebed	
	
Votum	&	Groet	
	
De	tien	woorden		
Ken	je	de	tien	woorden?		
Woorden	één	tot	tien?		
Zeg	eens:	wat	is	dan	één?		
Eén:	dat	is	de	Heer	alleen.		
Twee:	dat	zijn	de	Heer	en	jij;	Waar	jij	bent	is	Hij	erbij.		
Drie:	dat	is	de	naam	van	God;	Dat	je	met	die	naam	niet	spot.		
Vier:	de	dag	van	God	de	Heer;	Vier	die	iedere	week	dus	weer.		
Vijf:	wie	houden	veel	van	mij?	Vader,	moeder,	allebei.		
Zes:	ik	doe	jou	veel	verdriet,	Als	ik	zeg:	ik	ken	je	niet.		
Zeven	zegt:	probeer	het	maar:	Altijd	trouw	zijn	aan	elkaar.		
Acht	zegt:	wat	niet	is	van	jou,	neem	dat	niet;	’t	is	niet	van	jou.		
Negen:	zeg	toch	niet	zomaar	slechte	dingen	van	elkaar.		
Tien:	heeft	iemand	meer	dan	jij?	Wees	dan	niet	jaloers,	maar	blij!	



Gebed	
	
Zingen:	Lees	je	Bijbel	bid	elke	dag	(MP3)	
Lees	je	bijbel,	bid	elke	dag,	bid	elke	dag,	bid	elke	dag.	
Lees	je	bijbel,	bid	elke	dag,	dat	je	groeien	mag,		
dat	je	groeien	mag,	dat	je	groeien	mag.	
Lees	je	bijbel,	bid	elke	dag,	dat	je	groeien	mag. 	
	
	
	
	
	
	
Lees	je	bijbel,	bid	elke	dag,	bid	elke	dag,	bid	elke	dag.	
Lees	je	bijbel,	bid	elke	dag,	dat	je	groeien	mag,		
dat	je	groeien	mag,	dat	je	groeien	mag.	
Lees	je	bijbel,	bid	elke	dag,	dat	je	groeien	mag!	
	
Schriftlezing:	Johannes	10:7-11	(Bijbel	in	gewone	taal)	
“Iedereen	die	Jezus	volgt,	wordt	gered”	
7Toen	zei	Jezus:	‘Luister	heel	goed	naar	mijn	woorden:	Je	kunt	mij	vergelijken	met	de	deur	
waar	de	schapen	doorheen	gaan.	8Er	zijn	al	eerder	mensen	bij	de	schapen	gekomen,	voordat	
ik	kwam.	Maar	dat	waren	allemaal	dieven	en	rovers,	en	de	schapen	hebben	niet	naar	hen	
geluisterd.	9-10	Die	dieven	wilden	de	schapen	stelen,	doden	en	opeten.	Maar	ik	ben	gekomen	
om	de	schapen	naar	buiten	te	brengen,	naar	plaatsen	met	veel	gras.	Dat	betekent:	ik	ben	
gekomen	om	mensen	het	eeuwige	leven	te	geven.	Want	ik	ben	de	deur	naar	het	eeuwige	
leven.	Wie	in	mij	gelooft,	wordt	gered.’	11	Jezus	zei:	‘Ik	ben	de	goede	herder.’	
	
Zingen:	Jezus	is	de	Goede	Herder	(MP3)	 	
Jezus	is	de	goede	herder,	Jezus	Hij	is	overal,	
Jezus	is	de	goede	herder,	brengt	mij	veilig	naar	de	stal.	
	
Als	je	‘s	avonds	niet	kunt	slapen,		
als	je	bang	in	‘t	donker	bent,	
denk	dan	eens	al	die	schapen	 die	de	Heer	bij	name	kent.	
	 Jezus	is	de	goede	herder, 	
Jezus	Hij	is	overal,	 Jezus	is	de	goede	herder,	
brengt	mij	veilig	naar	de	stal.	 	
En	wanneer	je	soms	alleen	bent	 en	je	hart	is	vol	verdriet,	
denk	dan	aan	de	goede	herder	 Hij	vergeet	Zijn	schaapjes	
niet.	
	
Jezus	is	de	goede	herder,	Jezus	Hij	is	overal,	
Jezus	is	de	goede	herder,	brengt	mij	veilig	naar	de	stal,	
brengt	mij	veilig	naar	de	stal.	
	
Uitleg	door	Coen		



	
Zingen:	Ik	ben	veilig	in	Jezus’	armen	(MP3)	
Ik	ben	veilig	in	Jezus	armen			
Veilig	ben	ik	bij	hem	
Ik	ben	veilig	in	Jezus	armen	
Er	is	nergens	een	plek	waar	ik	zo	veilig	ben	
	
Ben	ik	soms	eenzaam	en	heb	ik	verdriet	
is	het	soms	net	alsof	niemand	me	ziet	
Net	of	er	niemand	meer	is	die	me	mist	
Dan	mag	ik	weten	dat	Jezus	er	is	
	
Ik	ben	veilig	in	Jezus	armen	
Veilig	ben	ik	bij	hem	
Ik	ben	veilig	in	Jezus	armen	
Er	is	nergens	een	plek	waar	ik	zo	veilig	ben	
	
Als	ik	door	anderen	soms	word	gepest	
Zeggen	ze:	“Nee	jij	hoort	niet	bij	de	rest!”	
Dan	ben	ik	blij	dat	ik	Jezus	ken	
Hij	is	mijn	vriend	en	ik	hoor	bij	hem	
	
Ik	ben	veilig	in	Jezus	armen	
Veilig	ben	ik	bij	hem	
Jij	bent	veilig	in	Jezus	armen	
Er	is	nergens	een	plek	waar	jij	zo	veilig	bent	(2x)	
	
Aandacht	voor	de	collectedoelen:	
1.Collecte	vredeswerk	
2.	Onderhoud	kerkgebouw	
3.	Kerkbeheer	
	

Dienst	van	de	gebeden	

Slotlied:	Wees	blij	in	Hem	(melodie	lied	868	–	met	orgel)	
1	 Wees	blij	in	Hem,		

in	Wie	blijdschap	aan	ons	wordt	gegeven.	
Hij	is	de	bron	put	de	vreugde	uit	Hem	heel	jouw	leven.	
Hij	maakt	je	blij,is	heel	ontfermend	nabij,	
met	jouw	bestaan	nauw	verweven.	

	
2	 Word	niet	ontmoedigd	en	raak	niet	verloren	in	klagen.	

Leg	ze	aan	God	voor,	je	wensen,	verlangens	en	vragen.	
Dring	bij	Hem	aan,	Hij	die	met	ons	is	begaan,	
wil	je	behoeden	en	dragen.	
	



3	 Hart	en	gedachten	zijn	veilig	bij	Hem	die	de	Heer	is.	
Vul	dan	je	leven	met	alles	wat	waardig	en	schoon	is.	
Leef	in	zijn	Woord,	dat	je	van	Hem	hebt	gehoord.	
Leef	in	wat	zuiver	en	waar	is.	

	

	
	
Zegen,	beantwoorden	met	Lied	425	(met	orgel):		
Vervuld	van	uw	zegen	gaan	wij	onze	wegen	
van	hier,	uit	dit	huis	waar	uw	stem	wordt	gehoord	
in	Christus	verbonden	tezamen	gezonden	
op	weg	in	een	wereld	die	wacht	op	uw	woord	
Om	daar	in	genade	uw	woorden	als	zaden	
te	zaaien	tot	diep	in	het	donkerste	dal	
door	liefde	gedreven	om	wie	met	ons	leven	
uw	zegen	te	brengen	die	vrucht	dragen	zal.	
 

Orgelspel	

Collectes	bij	de	uitgang	
	
Er	is	koffie,	thee	en	limonade	in	de	wandelkerk.	
	
www.hervormdyerseke.nl			 FaceBook:	FB	/	Hervormd	Yerseke	
	
	
Niet	vergeten:	
Startbijeenkomst	Basiscatechese	(groep	7	&	8):	maandag	27	september	om	14.15	uur	in	het	
Jeugdgebouw	van	de	VEG	aan	de	Kaaistraat.	
	
Startbijeenkomst	Tienercatechese:	maandag	27	september	om	19.30	uur	in	De	Haven,	
Paardenmarkt	8.	
	
	
Startweekend	
Jullie	kunnen	je	uiterlijk	maandag	20	september	nog	opgeven	voor	de	activiteiten	van	het	
startweekend	op	zaterdag	25	(15.00	uur	fietstocht	en	17.00	uur	mosselmaaltijd)	en	zondag	
26	september	(startdienst;	creche;	kindernevendienst	of	QR	spel	12	tot	en	met	jaar).		
Voor	de	startdienst	op	zondagmorgen	kunnen	de	gebedsbriefjes	ook	nog	worden	ingeleverd.		
Dit	kan	in	de	doos	in	de	Wandelkerk	na	de	dienst	vanmorgen	of	bij	ds.	v.d.	Griend	of	Sylvia	
van	Stee.	
 


