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Muziek	voor	de	dienst:	
1.Met	open	armen	kom,	als	je	honger	hebt	of	dorst	
Hier	kun	je	eten,	deel	met	ons.	Kom	met	je	tranen	en	je	pijn.	
Hier	is	het	goed,	hier	mag	je	zijn.		
Met	open	armen	word	je	ontvangen	
	
Kom	als	je	moe	bent	van	je	vlucht.	Hier	ben	je	veilig,	hier	is	rust.	
Kom	met	je	wanhoop	en	verdriet	Hier	mag	je	weer	een	toekomst	zien.	Met	open	armen	
word	je	ontvangen	
	
Welkom	in	Gods	huis.	Welkom	in	Gods	huis	
Welkom	in	Gods	huis.	Welkom,	welkom	thuis	
	
Kom	met	je	leegte	en	je	angst.	Hier	word	je	liefdevol	omarmd.	
Kom	maar,	als	niemand	je	verstaat.	Hier	is	een	plek	voor	jouw	verhaal.	Met	open	armen	
word	je	ontvangen	
	
Welkom	in	Gods	huis.	Welkom	in	Gods	huis	
Welkom	in	Gods	huis.	Welkom,	welkom	thuis	(2x)	
	
2.Breng	ons	samen	
U	roept	ons	samen	als	kerk	van	de	Heer,	
verbonden	met	U	en	elkaar.	
Wij	brengen	U	lof,	geven	U	alle	eer:	
eendrachtig,	veelstemmig	en	dankbaar.	
Jezus	is	gastheer	en	nodigt	ons	uit:	
waar	Jezus	woont	voelt	de	liefde	zich	thuis!	
	
Jaag	naar	de	liefde,	de	vrucht	van	de	Geest	
die	alles	gelooft	en	verdraagt.	
Streef	naar	de	gaven	die	God	aan	ons	geeft:	
veelkleurig,	verschillend	en	dienstbaar.	
Eenheid	en	waarheid	ontmoeten	elkaar:	
liefde	brengt	samen,	verbindt	en	aanvaardt.	
Breng	ons	samen,	één	in	uw	naam.	
Ieder	is	welkom	hier	binnen	te	gaan.	
Samen,	één	door	de	Geest;	
verbonden	in	liefde,	die	U	aan	ons	geeft.	
	
U	roept	ons	samen	voor	woord	en	gebed,	
als	deel	van	uw	kerk	wereldwijd.	
Wij	bidden	om	vrede,	verzoening	en	recht;	
gebruiken	met	vreugde	de	maaltijd.	
Wij	breken	het	brood	en	verstaan	het	geheim,	
om	samen	uw	kerk	en	van	Christus	te	zijn.	
	
Breng	ons	samen,	één	in	uw	naam.	



Ieder	is	welkom	hier	binnen	te	gaan.	
Samen,	één	door	de	Geest;	
verbonden	in	liefde,	die	U	aan	ons	geeft.	
	
Wij	belijden	één	geloof	en	één	Heer;	
zijn	geroepen	tot	één	hoop,	tot	uw	eer.	
Heer,	geef	vrede	die	ons	samenbindt.	
Vader,	maak	ons	één!_	
Wij	belijden	één	geloof	en	één	Heer;	
zijn	geroepen	tot	één	hoop,	tot	uw	eer.	
Heer,	geef	vrede	die	ons	samenbindt.	
Vader,	maak	ons	één!	
	
Breng	ons	samen,	één	in	uw	naam.	
Ieder	is	welkom	hier	binnen	te	gaan.	
Samen,	één	door	de	Geest;	
verbonden	in	liefde,	die	U	aan	ons	geeft.	
	
Woord	van	welkom	en	mededelingen	
	
Zingen:	Samen	in	de	naam	van	Jezus	
Samen	in	de	naam	van	Jezus	heffen	wij	een	loflied	aan	
Want	de	Geest	spreekt	alle	talen	en	doet	ons	elkaar	verstaan	
Samen	bidden,	samen	zoeken	naar	het	plan	van	onze	Heer	
Samen	zingen	en	getuigen	samen	leven	tot	Zijn	eer	
	
Heel	de	wereld	moet	het	weten	dat	God	niet	veranderd	is	
En	zijn	liefde	als	een	lichtstraal	doordringt	in	de	duisternis	
De	weg	van	God	is	niet	te	keren	omdat	Hij	er	over	waakt	
En	de	Geest	doorbreekt	de	grenzen	Die	door	mensen	zijn	gemaakt	
	
Prijs	de	Heer	de	weg	is	open	Naar	de	Vader	naar	elkaar		
Jezus	Christus,	Triomfator	Mijn	Verlosser,	Middelaar		
Vader	met	geheven	handen	breng	ik	U	mijn	dank	en	eer	
T'is	Uw	Geest	die	mij	doet	zeggen	Jezus	Christus	is	de	Heer	
	
Stil	gebed,	votum	en	groet	
	
Zingen:	God	van	Trouw	(Opw	542)	
God	van	trouw	U	verandert	nooit	
Eeuwige,	U	mijn	Vredevorst	Aller	Heer,	ik	vertrouw	op	U	
	
Heer,	ik	roep	tot	U	opnieuw	en	opnieuw	
Heer,	ik	roep	tot	U	opnieuw	en	opnieuw	
	



U	bent	mijn	rots	wanneer	ik	wankel	U	richt	mij	op	wanneer	ik	val	
Dwars	door	de	storm	bent	U	Heer,	het	anker	
Ik	stel	mijn	hoop	alleen	op	U		
	
Mijn	mooiste	belofte	(1)	
	
Moment	voor	de	kinderen	
Kinderlied	door	True	Ovation:	Klaar	voor	de	start	(Herman	Boon)	
	
Zingen:	Sta	op	o	kind’ren	van	Israël	
Sta	op,	o	kinderen	van	Israël.	Kom	en	prijs	nu	je	Maker.	
Dans,	zing	en	verheug	je	in	Hem.	Zing	en	verheug	je	in	Hem.	
Zing	en	verheug	je	in	Hem,	o	Israël.	
Sta	op,	o	kinderen	van	Israël.	Kom	en	prijs	nu	je	Maker.	
Dans,	zing	en	verheug	je	in	Hem.	Zing	en	verheug	je	in	Hem.	
Zing	en	verheug	je	in	Hem,	o	Israël.	
	
De	Heer	is	mijn	Licht.	De	Rots	van	mijn	verlossing.	
Ik	vrees	geen	kwaad	want	Hij	is	bij	mij.	
Sta	op,	o	kinderen	van	Israël.	Kom	en	prijs	nu	je	Maker.	
Dans,	zing	en	verheug	je	in	Hem.	Zing	en	verheug	je	in	Hem	
Zing	en	verheug	je	in	Hem,	o	Israël.	
	
Sta	op,	o	kinderen	van	Israël.	Kom	en	prijs	nu	je	Maker.	
Dans,	zing	en	verheug	je	in	Hem.	Zing	en	verheug	je	in	Hem.	
Zing	en	verheug	je	in	Hem,	o	Israël.	
De	Heer	is	mijn	Licht.	De	Rots	van	mijn	verlossing.	
Ik	vrees	geen	kwaad	want	Hij	is	bij	mij.	
	
Sta	op,	o	kinderen	van	Israël.	Kom	en	prijs	nu	je	Maker.	
Dans,	zing	en	verheug	je	in	Hem.	Zing	en	verheug	je	in	Hem.	
Zing	en	verheug	je	in	Hem,	o	Israël	
Hierna	gaan	de	jongste	kinderen	naar	de	KND	
	
Mijn	mooiste	belofte	(2)	
	
Zingen:	Build	your	kingdom	
Build	Your	kingdom	here	
Let	the	darkness	fear	
Show	Your	mighty	hand	
Heal	our	streets	and	land	
Set	Your	church	on	fire	
Win	this	nation	back	
Change	the	atmosphere	
Build	Your	kingdom	here	
We	pray	
	



Come	set	Your	rule	and	reign	
In	our	hearts	again	
Increase	in	us	we	pray	
Unveil	why	we're	made	
Come	set	our	hearts	ablaze	with	hope	
Like	wildfire	in	our	very	souls	
Holy	Spirit	come	invade	us	now	
We	are	Your	Church	
And	we	need	Your	power	
In	us	
	
We	seek	Your	kingdom	first	
We	hunger	and	we	thirst	
Refuse	to	waste	our	lives	
For	You're	our	joy	and	prize	
To	see	the	captive	hearts	released	
The	hurt,	the	sick,	the	poor	at	peace	
We	lay	down	our	lives	for	Heaven's	cause	
We	are	Your	church	
And	we	pray	revive	
This	earth	(We're	prayin'	for	revival)	
	
Gebed	bij	de	opening	van	het	woord	 	 	 	
	
Schriftlezing:	1	Kor.	9:19-27	 	
19Omdat	ik	van	niemand	geld	aanneem,	ben	ik	helemaal	vrij.	Maar	ik	gebruik	die	vrijheid	om	
me	aan	te	passen	aan	alle	mensen	met	wie	ik	omga.	Zo	wil	ik	zo	veel	mogelijk	mensen	voor	
het	geloof	winnen.	
20Als	ik	bij	Joden	ben,	gedraag	ik	me	als	een	Jood.	Dat	doe	ik	om	hen	voor	het	geloof	te	
winnen.	Mijn	leven	wordt	niet	beheerst	door	de	Joodse	wet.	Toch	gedraag	ik	me	bij	mensen	
die	leven	volgens	de	Joodse	wet,	als	iemand	die	ook	leeft	volgens	die	wet.	Dat	doe	ik	om	hen	
voor	het	geloof	te	winnen.	21Bij	mensen	die	niet	leven	volgens	de	Joodse	wet,	gedraag	ik	me	
als	iemand	die	ook	niet	leeft	volgens	die	wet.	Dat	doe	ik	om	ook	die	mensen	voor	het	geloof	
te	winnen.	Maar	ik	leef	natuurlijk	wel	volgens	de	wet	van	Christus,	en	ik	doe	precies	wat	God	
van	mij	vraagt.	22Bij	christenen	met	een	zwak	geloof	gedraag	ik	me	als	iemand	die	ook	een	
zwak	geloof	heeft.	Zo	zorg	ik	ervoor	dat	ze	vasthouden	aan	hun	geloof.	Ik	pas	me	dus	altijd	
aan,	aan	alle	mensen	met	wie	ik	omga.	En	dan	zijn	er	altijd	wel	een	paar	die	gered	zullen	
worden,	omdat	ze	gaan	geloven.	23Zo	doe	ik	mijn	best	om	aan	iedereen	het	goede	nieuws	
te	vertellen.	En	ik	hoop	dat	ik	ook	zelf	in	Gods	nieuwe	wereld	kom.	24-25Je	kunt	christenen	
vergelijken	met	hardlopers	die	meedoen	aan	een	wedstrijd.	Net	zoals	hardlopers	moeten	wij	
veel	opgeven	in	ons	leven.	En	net	zoals	hardlopers	hebben	ook	wij	er	alles	voor	over	om	de	
eerste	prijs	te	winnen.	Maar	wij	willen	geen	gewone	prijs.	Voor	ons	is	de	prijs	het	eeuwige	
leven.	26Ook	ik	probeer	die	prijs	te	winnen.	Ik	weet	precies	wat	ik	wil.	27En	daarom	ben	ik	
streng	voor	mezelf,	en	verdraag	ik	alles	wat	me	overkomt.	Want	ik	wil	niet	alleen	dat	
anderen	door	mijn	werk	het	eeuwige	leven	krijgen.	Nee,	ik	wil	ook	zelf	het	eeuwige	leven	
krijgen!	
	



Zingen:	De	wedloop	(opw	564)	
Ik	loop	de	wedloop	die	voor	mij	ligt		
Door	een	wolk	van	getuigen	omgeven		
Met	mijn	ogen	alleen	op	Jezus	gericht		
In	de	wedloop	van	het	leven		
Hij	is	mijn	hoop,	mijn	kracht,	Mijn	zekerheid,	
Hij	wijst	mij	de	weg	die	ik	moet	gaan.	
Hij	is	mijn	rots	en	geeft	standvastigheid;	
Jezus	is	het	doel	van	mijn	bestaan	
Hij	geeft	volharding	om	door	te	gaan	
In	de	strijd	die	het	leven	ons	kan	geven	
Hij	heeft	zelf	ook	de	pijn	En	moeite	doorstaan	
In	de	wedloop	van	het	leven	
	
En	ik	weet	dat	Hij	gestorven	is	
Aan	het	kruis	om	mijn	zonde	te	vergeven	
Dit	geloof	is	mijn	getuigenis	In	de	wedloop	van	het	leven	
U	bent	mijn	hoop,	mijn	kracht	Mijn	zekerheid	
U	wijst	mij	de	weg	die	ik	moet	gaan	
U	bent	mijn	rots	en	geeft	standvastigheid	
Ja,	U	bent	het	doel	van	mijn	bestaan.	
	
Overdenking	 	 	 	 	 	 	 	
	
Zingen:	Groot	is	uw	trouw	o	Heer	(opw,123)	
Groot	is	Uw	trouw,	o	Heer	Mijn	God	en	Vader	
Er	is	geen	schaduw	van	omkeer	bij	U	
Ben	ik	ontrouw,	Gij	blijft	immer	Dezelfde	
Die	Gij	steeds	waart	Dat	bewijst	Gij	ook	nu	
Refrein:	
Groot	is	Uw	trouw,	o	Heer	Groot	is	Uw	trouw,	o	Heer	
Iedere	morgen	aan	mij	weer	betoond	
Al	wat	ik	nodig	had,	hebt	Gij	gegeven	
Groot	is	Uw	trouw,	o	Heer	Aan	mij	betoond	
	
Gij	geeft	ons	vrede,	vergeving	van	zonden	
En	Uw	nabijheid,	die	sterkt	en	die	leidt	
Kracht	voor	vandaag	
Blijde	hoop	voor	de	toekomst	
Gij	geeft	het	leven	tot	in	eeuwigheid		
Refrein:	
Aandacht	voor	de	Collectes	
1.Stichting	Jarige	Job,	2.	Jeugd-	en	jongerenwerk,	3.	Kerkbeheer	
Na	een	rustige	zomerperiode	zijn	ze	bij	Stichting	Jarige	Job	weer	volop	van	start	gegaan	met	het	
inpakken	van	verjaardagboxen.	In	Nederland	zijn	er	ieder	jaar	weer	kinderen	die	hun	verjaardag	niet	
kunnen	vieren,	omdat	er	thuis	geen	geld	voor	is.	Stichting	Jarige	Job	trakteert	deze	kinderen	op	een	
onvergetelijke	verjaardag.	De	kinderen	ontvangen	geen	geld,	maar	een	verjaardagsbox	vol	met	
versiering,	traktaties	voor	de	klas	en	leraren,	wat	lekkers	voor	de	visite	en	natuurlijk	een	mooi	



cadeau.	Voor	de	maand	september	staan	er	12.000	verjaardagsboxen	op	de	planning	om	verstuurd	
te	worden.	Dit	groeiende	aantal	boxen	heeft	aardig	wat	impact	op	de	organisatie.	De	boxen	moeten	
niet	alleen	ingepakt	worden,	er	moet	ook	genoeg	voorraad	zijn	om	ze	te	vullen.	Deze	collecte	is	
hiervoor	bestemd.	
	
Gebeden	(voorbede/stil	gebed/Onze	Vader)	
	
Slotlied:	Toekomst	vol	van	hoop	
Kinderen	komen	terug	
	
In	de	nacht	van	strijd	en	zorgen	
Kijken	wij	naar	U	omhoog	
Biddend	om	een	nieuwe	morgen	
Om	een	toekomst	vol	van	hoop.	
	
Ook	al	zijn	er	duizend	vragen	
Al	begrijpen	wij	U	niet	
U	blijft	ons	met	liefde	dragen	
U	die	alles	overziet.	
U	geeft	een	toekomst	vol	van	hoop	
Dat	heeft	U	aan	ons	beloofd	
Niemand	anders,	U	alleen	
Leidt	ons	door	dit	leven	heen.	
	
U	heeft	ons	geluk	voor	ogen	
Jezus	heeft	het	ons	gebracht	
Mens,	als	wij,	voor	ons	gebroken	
In	de	allerzwartste	nacht.	
	
U	geeft	een	toekomst	vol	van	hoop	
Dat	heeft	U	aan	ons	beloofd	
Niemand	anders,	U	alleen	
Leidt	ons	door	dit	leven	heen.	
	
U	bent	God,	de	Allerhoogste	
God	van	onbegrensde	macht	
Wij	geloven	en	wij	hopen	
Op	het	einde	van	de	nacht.	
	
U	geeft	een	toekomst	vol	van	hoop	
Dat	heeft	U	aan	ons	beloofd	
Niemand	anders,	U	alleen	
Leidt	ons	door	dit	leven	heen	
	
Zegen	 	 	 	 	 	 	 	
True	Ovation	zingt:	Ik	wens	jou	
Ik	wens	jou	een	dak	boven	je	hoofd	
Dat	je	huis	een	thuis	mag	zijn,	je	tafel	vol	met	brood	



dat	je	rustig	slapen	kunt,	de	hele	nacht	
dat	de	liefde	van	je	leven	op	je	wacht	
	
Ik	wens	jou	genoeg	om	door	te	gaan	
dat	je	rijkdom	vindt	door	ook	van	weinig	te	bestaan	
ik	wens	jou	-volle	dagen	toe	-	en	vrije	tijd	
met	kinderen	om	je	heen,	tot	aan	het	eind	
een	muur	voor	de	wind	en	een	vuur	voor	de	kou	
een	jas	voor	de	regen	en	een	vriend	dichtbij	jou	
	
‘k	wens	jou	vrede	toe	om	wie	je	bent	
dat	je	lacht	en	huilt	met	alle	mensen	die	je	kent	
dat	de	liefde	aan	je	hart	vervulling	geeft	
in	elk	van	de	seizoenen	dat	je	leeft	
een	muur	voor	de	wind	en	een	vuur	voor	de	kou	
een	jas	voor	de	regen	en	een	vriend	dichtbij	jou	
	
Ik	bescherm	je	voor	de	wind,	en	vindt	voor	jou	een	schuilplaats	
in	de	nacht	maak	ik	een	vuur	want	dan	word	jij	niet	bang	
in	het	donker	loop	ik	naast	je	als	een	trouwe	engel	
ik	ben	hier,	wij	gaan	samen,	heel	je	leven	lang	
	
Collecte	bij	de	uitgang	en	koffiedrinken.		
	
Ondertussen	zingt	True	Ovation	“Zo	hoort	uw	liefde	bij	ons”		
Zoals	de	zon	hoort	bij	de	dag,	
Zoals	de	maan	hoort	bij	de	nacht,	
Zoals	de	schepping	bij	de	woorden	van	haar	maker;	
	
Zoals	de	ander	bij	de	één,	
Zoals	de	mens	bij	iedereen,	
Zoals	de	Zoon	hoort	bij	de	Geest,	hoort	bij	de	Vader;	
	
Zo	hoort	uw	liefde	bij	ons.	
Zo	hoort	uw	liefde	bij	ons.	
Zo	horen	wij	bij	uw	liefde.	
Zo	hoort	uw	liefde	bij	ons.	
	
Zoals	de	ander	bij	de	één,	
Zoals	de	mens	bij	iedereen,	
Zoals	de	Zoon	hoort	bij	de	Geest,	hoort	bij	de	Vader;	
	
Zo	hoort	uw	liefde	bij	ons.	
Zo	hoort	uw	liefde	bij	ons.	
Zo	horen	wij	bij	uw	liefde.	
Zo	hoort	uw	liefde	bij	ons.	
Onafscheidelijk,	(zo	hoort	uw	liefde	bij	ons)	



Onophoudelijk,	(zo	hoort	uw	liefde	bij	ons)	
Onveranderlijk,	(zo	horen	wij	bij	uw	liefde)	
Zo	hoort	uw	liefde	bij	ons.	
 


