ZONDAGSBRIEF
9 mEelI 2021

HERVORMDE GEMEENTE YERSEKE

Predikant:

ds. W.J. v.d. Griend, tel. 571336

mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl

Scriba:

mw. L.A.S. van Stee-Kolff, tel. 576900

mail: scribahervormdyerseke@gmail.com

Coordinator pastoraat:

mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311

mail: buringh@zeelandnet.nl (doorgeven van pastorale zaken, zoals geboorte,
ziekenhuisopname, thuiskomst en overlijden )

Kijk ook op:

www.hervormdyerseke.nl of Facebook Hervormd Yerseke.

Bent u nieuw in onze gemeente, dan heten we u van harte welkom.

Wanneer u contact met ons wilt, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.

10:00 uur : dhr. P.C. Morée uit Wemeldinge
Organist: Tim Adriaanse/ m.m.v. zanggroep

Welkom en mededelingen van de kerkenraad

Aanvangslied: Psalm 33 vers 2 en 3 ( zanggroep)

Stil gebed, votum en groet

Coronalied op de wijs van Psalm 42 ( zanggroep) zie tekst blz.: 3
Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Zingen: Lied 305 ( zanggroep)

Wetslezing

Zingen: Lied 313 vers 1, 3 en 4 ( zanggroep)

Aandacht voor de kinderen



Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing OT: Jesaja 45 : 15-19

Zingen: Lied 943 vers 1, 4, 5 en 6 ( zanggroep)
Schriftlezing NT: Johannes 15 : 9-17

Zingen: Lied 863 vers 1, 3 en 6 ( zanggroep)
Prediking

Zingen: Lied 838 vers 1, 3 en 4 ( zanggroep)
Dankgebed en voorbede, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"
Zingen slotlied: Lied 425 ( zanggroep)

Zegen Zingen

Zingen Lied 415: 3 ( zanggroep)

De collecten zijn bestemd voor:

1. Diaconie, 2.Jongerenwerk, 3.0nderhoud kerkgebouw.

Als u de doeleinden van de diaconie wilt steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer
NLO8 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum.

Uw gift voor de twee doelen van de kerkrentmeesters kunt u overmaken op bankrekeningnummer
NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Yerseke o.v.v. Collecten kerk.

Komende eredienst:
Donderdag 13 mei 10:00 uur: ds. A. Jobsen uit Goes
Zondag 16 mei 10:00 uur: ds. W.J. van de Griend

Coronalied op de wijs van Psalm 42

God hoe graag zou ik weer komen, waar uw kerk één lofzang is.

Nu nog ver om van te dromen, harten boordevol gemis.

Ooit was alles zo gewoon: Fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
Stemmen, stilte, al die mensen. Kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu alle dingen die ik lief had, zo graag zag:
Bidden, danken in uw huis, aan uw tafel, rond het kruis,
zwijgen, spreken, lachen, huilen, bij U rusten, bij u schuilen.

God, hoe graag....laat ons weer komen nu of later in dit jaar,
laat ons bloeien als de bomen, onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien, wie weet, binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen: Wagenwijd uw deuren open!



