
Kerkelijk Leven nr. 2 
 
 
Zondag 21 januari 
10.00 uur ds. D. de Roest, Biezelinge 
Crèche: Linsey Hoogstrate en Melissa de Leeuw; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1.Leger des Heils :2.instandhoiuding eredienst, 3.Kerkbeheer 
19.30 uur Gebedsbijeenkomst 
Zondag 28 januari Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. P. de Graaf, Kruiningen  
Crèche: fam. van der Jagt, Kindernevendienst 
Collecte: 1. collecte Jonge generaties PKN, 2.K.C. “De Haven, 3.Önderhoud kerkgebouw  
 
Kerkrentmeesters  
Collecten: 
Als u thuis meekijkt naar de dienst, kunt u ook uw gift voor de twee doelen van de 
kerkrentmeesters bestemmen; het bankrekeningnummer is NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK 
Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij het overmaken in de omschrijving vermelden Collecten 
kerk? Met dank voor uw bijdragen 
 
Verjaardagfonds 
De telling over het vierde kwartaal 2023 bedroeg € 1534,81 
Alle gevers en degenen die de zakjes weer hebben gebracht en opgehaald dank hiervoor. 
 
Diaconie: 
Diaconale collectes december in kerk: 
3 december project water en hygiëne €  252,95 
10 december Schalakenkoord            €  176,50 
17 december Diaconie                        €  250,35 
24 december NBG                              €  213,32 
24 december Kerstzangdienst NBG   €  772,81 
25 december Kinderen in de knel       €  695,00 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending                         €  138,20 
Kindernevendienst                              €    93,87   
Gift via mevr. Brinks                           €    20,00 
Beschrijving diaconiecollectes: 
21 januari Leger des Heils 
Barry ontmoette tijdens zijn detentie  God, zo kan hij het gerust zeggen. Daarop besloot hij 
z’n oude luxeleven te verruilen voor een leven in dienst van anderen. Nadat hij uit detentie 
was, kwam Barry al netwerkend in aanraking met de jongerenhuiskamer van het Leger des Heils. 
Daar begon hij met koken. “Ik hoef niet belangrijk voor hen te zijn, als ze maar weten dat ze 
bij me terecht kunnen.” Barry kookt nu tweewekelijks in Spot Lelystad. Dit is een broedplaats 
van het Leger des Heils en andere organisaties voor straatjongeren en jongeren die zich aan de 
rand van de samenleving bevinden. Deze plek is geen overbodige luxe, want het criminaliteitscijfer 
in Lelystad ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Werk aan de winkel dus, en daar is Barry 
onmisbaar bij. Dit is één van de vele initiatieven van het Leger des Heils.  
28 januari collecte Jonge generaties PKN 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de Bijbel en geloof? De Protestantse Kerk doet dat onder 
andere met een serie van drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. 
Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel op hun eigen locatie en strijden 
om de hoogste score tegen groepen in andere plaatsen met wie ze online in verbinding staan. Bij 
Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Op een ongedwongen 
manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans 



om hen betrokken te houden. Geef aan deze collecte, zodat het jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk ieder jaar opnieuw spellen als Sirkelslag en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd 
binnen én buiten de kerk. 
Vul de potten voor potten  
Ook brengt de Diaconie het jeugdproject fonds Water & Hygiëne van Compassion 
onder uw aandacht. Schoon drinkwater en goed sanitair is een basisbehoefte voor ieder kind. Vul 
de potten in de Wandelkerk of maak uw gift hiervoor over onder vermelding van ‘fonds water & 
hygiëne’. 
Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan eventueel uw bijdrage over op rekeningnummer 
NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. De 
diaconie bedankt u voor uw gaven.  
 
Kringloopwinkel Môk-ôk-èh 

Kledingkast leegruimen?  
Overtollige huisraad wegdoen? 
Wij houden ons aanbevolen!  
Graag wel alles schoon en heel inleveren. Kapotte 
of vieze spullen nemen wij NIET aan, daarvoor 
kun je op de milieustraat terecht. 
We kunnen altijd decoratiemateriaal, kleding, 
antiek/brocante, speelgoed, huisraad, 
(streek)romans /thrillers/kinderboeken en  

pop/rock lp's gebruiken. Dvd's/cd's, videobanden, klassieke/koorzang lp's, stukgelezen boeken of 
boeken uit de vorige eeuw nemen wij NIET aan. 
Wij zijn genoodzaakt om de ingeleverde spullen te bekijken en kapotte of vieze spullen mee terug 
te geven. Wij rekenen en hopen op jullie medewerking en begrip! 
Het goede doel dat wij dit kwartaal ondersteunen is Hospice het Clarahofje in Goes. 
Wij zijn geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. 
 
Week van Gebed 2024 
Van 22 januari t/m vrijdag 26 januari worden er weer gebedsbijeenkomsten gehouden in het kader 
van de Week van Gebed voor de eenheid. Het thema van deze week is HEB GOD LIEF en je 
naaste als jezelf. Van 19.30 uur tot 20.15 uur komen we op de volgende locaties bij elkaar: 
Maandag  22 januari  Kerkelijk Centrum De Haven 
Dinsdag 23 januari Gereformeerde Kerk 
Woensdag  24 januari Vrije Evangelische Gemeente 
Donderdag 25 januari  Hervormde Gemeente Rehoboth 
Vrijdag 26 januari Kerkelijk Centrum De Haven: we sluiten de week af met koffie en cake. 
We hopen u op 1 of meerdere avonden te mogen begroeten. Van harte welkom!!! 
         De Interkerkelijke werkgroep gebed. 

Bijbelzondag 28 januari: Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat  
Bijbelzondag – 28 januari 2024 – heeft als thema Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. 
‘Met deze woorden uit Psalm 113:3 staan we erbij stil 
dat wereldwijd mensen God kennen en 
prijzen. Dat schept verbinding – dankzij de Bijbel’, 
zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het NBG 
stelt voor deze zondag een preekschets en materiaal voor kinderen beschikbaar via 
bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag. 



Bijbelzondag is bedoeld als impuls om de Bijbel open te doen, ook thuis. Sinds vorig jaar is deze 
zondag weer, net als voorheen, in januari. Dat past voor veel kerken beter in hun jaarplanning. De 
preekschets biedt zicht op de achtergrond van Psalm 113 en mogelijke betekenissen voor nu. 
Wereldwijd samen geloven 
‘Probeer eens deze Psalm te lezen’, aldus Buitenwerf. ‘Het helpt je om te ervaren dat de Bijbel vol 
staat met verhalen over mensen als wij. Mensen die mooie dingen meemaken en blij zijn, maar 
ook mensen in moeilijke tijden. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij 
betekenen?’ 
Buitenwerf onderstreept het belang van het thema van Bijbelzondag: ‘Het is heel bijzonder dat 
mensen wereldwijd de Bijbel lezen. Als NBG steunen we projecten in meer dan 40 landen. Als ik 
zo’n land bezoek en met mensen spreek, is het een feest om te ervaren dat we ons geloof delen. 
Zulke ontmoetingen verrijken je. Dat kun je ook ervaren in ons eigen land, bijvoorbeeld in een 
migrantenkerk. Ik hoop daarom van harte dat kerken op Bijbelzondag iets mogen ervaren van de 
rijkdom van samen geloven wereldwijd.’ 
Soms heeft samen geloven een ingewikkelde kant, bijvoorbeeld rondom het slavernijverleden dat 
Nederland dit jaar herdenkt. Buitenwerf: ‘De Bijbel vervulde destijds een akelige én een 
emanciperende rol. Het NBG sprak daarover met zijn relaties in de landen waar de slavernij zich 
afspeelde. De Bijbel kan helpen bij de verwerking, zoals ons boekje Geroepen om vrij te zijn laat 
zien. Kerken die dit onderwerp op Bijbelzondag willen bespreken, kunnen terecht in het hoofdstuk 
‘Wie is mijn Onesimus?’’ 
Kinder- en collectemateriaal 

Op de Bijbelzondag-site staat ook een programma voor de kinderdienst. Dat gaat 
over Psalm 8. Die vertelt net als Psalm 113 over Gods grootheid, en zegt dat zelfs 
kleine kinderen erover zingen. Wat roept die grootheid op bij de kinderen? 
Voor miljoenen mensen wereldwijd is een eigen Bijbel te duur, of er is nog geen 
Bijbel in hun taal. Daar werkt het NBG aan en dat kunnen kerken steunen met een 
collecte. Een collectedoel is te vinden op bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag: 

Bijbelverspreiding op eilanden in de Stille Zuidzee. 
 
Alpha-cursus 
Op woensdag 21 februari hopen we weer te starten met de Alpha-cursus, een cursus 
kennismaken mét of verdieping ván het Christelijk geloof. We beginnen die avond om 19.00 uur 
met een maaltijd in “De Haven”. Het is wenselijk je vooraf op te geven, liefst vóór 14 februari, in 
verband met de “warme” maaltijd. 
De overige avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden plaats op de woensdag. 
Ook als u/jij al langere tijd naar de kerk gaat, is deze cursus zeker een aanrader. 
Het is boeiend om met mensen met verschillende achtergronden (kerkelijk en niet-kerkelijk) bezig 
te zijn met het geloof. De cursus bestaat uit 12 avonden en een half-weekend (van vrijdagavond 
tot zaterdagavond.). Kom gerust eens kijken, u/jij kunt dan altijd nog beslissen om deelnemer te 
worden. De cursus wordt georganiseerd door de Vrije Evangelische Gemeente, de Gereformeerde 
Kerk (PKN),  Herv. Gem. Rehoboth (PKN) en Hervormde Kerk (PKN). 
Voor meer informatie en/of opgave kunt u/jij terecht bij: 
Corine Kramer tel. 06-51075186 corine_kramer@outlook.com   
Tineke Bal               tel.  06-43521893    tinekebal@zeelandnet.nl 
Tahira van Hekelen tel. 06-81905199 tarisha_@live.nl 
 
AGENDA 
Woensdag 24 januari 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. Westerneng Ger.Kerk 



Donderdag 25 januari 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Woensdag 31 januari 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. Kreuk Rehoboth 
Donderdag   1 februari 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Elke drie weken zijn er GemeenteGroeiGroepbijeenkomsten op maandagmiddag, maandag- , 
dinsdag - en woensdagavond. Voor informatie en deelname bel: 06-1741025 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 28 januari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 


