Kerkelijk Leven nr. 15

Zondag 10 september startzondag

10.00 uur Arend Voogt

Creche: Annemieke en Nienke Brinks; Kindernevendienst

Collecte: 1. Fonds water en hygiéne van Compassion; 2:Instandhouding eredienst, 3. Onderhoud
kerk, interieur en orgel

19.30 uur Gebedsbijeenkomst

Zondag 17 september

10.00 uur ds. G.A.v.d. Weerd, Geertruidenberg

Créche: Fam. Vogelaar en Angelique Verburg; Kindernevendienst

Collecte:1. de Herberg Pastoraal Diaconaal Centrum.; 2:Jeugd- en jongerenwerk, 3. Kerkbeheer

Bij de diensten:

Zondag 10 september is de Startzondag. We staan stil bij de start van het winterwerk. In deze
dienst zal de band " The Bridge" ons met zang en muziek begeleiden. Verder is er een spreker
Arend Voogt. Hij vertelt over ons jeugdproject verbonden aan "Compassion".

Na de dienst drinken we koffie, thee of imonade met iets lekkers erbij. Blijf daarna nog gezellig om

een potje te sjoelen, te schilderen of gewoon fijn met elkaar te kletsen. We sluiten de Startzondag
af met een maailtijd met soep en lekkere broodjes kroket of frikandel. Eindtijd is rond 14:30 uur.
ledereen is welkom, aanmelden voordien is daarom niet nodig.

Kerkrentmeesters

Collecten:

Als u thuisblijft bij de online dienst, kunt u ook uw gift voor de twee doelen van de
kerkrentmeesters bestemmen; het bankrekeningnummer is NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK
Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij het overmaken in de omschrijving vermelden Collecten
kerk? Met dank voor uw bijdragen

Diaconie

Omschrijving diaconale collectes

10 september Fonds water en hygiéne van Compassion

Elke dag sterven 2000 kinderen aan ziektes die te maken hebben met slecht water. Met jouw hulp
willen we dit te veranderen. Door toegang te bieden tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen
en hygiéne-educatie voor kinderen en hun families. De impact van veilig water is van onschatbare
waarde: het vermindert ziekte en bevordert gezonde levens. De meeste kinderen in het
Compassion-programma hebben geen badkamer of toilet thuis. Het fonds Water & Hygiéne zorgt
ervoor dat kinderen op het project zoveel mogelijk toegang hebben tot een schoon sanitair en een
plek heeft om te leren over hygiéne. In de startdienst vertelt Arend Voogt van Compassion meer
over dit project.

17 september de Herberg Pastoraal Diaconaal Centrum

Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de
christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms
is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal
Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in
Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de
gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken,
bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is
geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten
geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden.

Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan eventueel uw bijdrage over op rekeningnummer
NLO8 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o0.v.v. de collectedatum. De
diaconie bedankt u voor uw gaven.

De Schakel



Dinsdag 19 september is er om 19.30 uur uitzending van De Schakel.
Deze kan gevolgd worden door de luisteraars van de kerkradio en online via de kerkomroep.

GemeenteGroeiGroepen

Na een korte vakantieperiode gaan de groeigrepen in onze gemeente weer van start. We hebben
er, naast de ‘koffiemorgen voor vrouwen’ vier. Kleine groepje mensen die elke drie weken bij
elkaar komen om onderwerpen uit de bijbel te bespreken en om elkaar te ontmoeten en zo nodig
te bemoedigen. Twee kringen op maandag (de ene kring in de middag, de andere in de avond),
een kring op dinsdag en een kring op woensdag. De data van bijeenkomst worden onderling in de
kringen afgesproken. Kringen kunnen worden uitgebreid en er kunnen nieuwe kringen worden
gestart. In elke kring wordt hetzelfde (landelijke) materiaal gebruikt. Dit jaar zal het over het
Bijbelboek Genesis gaan:

En God zag dat het TOV was

‘En God zag dat het tov (goed) was.” Zevenmaal lezen we
deze uitspraak in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, waarin
we kennismaken met God. Hij is trots op en blij met wat Hij
gemaakt heeft. Zijn scheppingswerk is zeer goed gelukt en
Hij hoopt dat de mens, in wiens handen Hij al dat moois heeft
gelegd, er net zo blij mee zal zijn en er goed voor zal zorgen.
Helaas pakt het anders uit. God krijgt er spijt van dat Hij de
mens gemaakt heeft. Toch is dat niet het einde van het
verhaal.

Dit gespreksboekje voor Gemeente Groeigroepen en
huiskringen behandelt teksten uit de eerste elf hoofdstukken
van Genesis. Genesis betekent begin, oorsprong, en gaat
over oeroude vragen van de mens: Waar kom ik vandaan?
Waarom leef ik? Wat is de herkomst van het kwaad? En: is
er toekomst voor de mens, en voor onze groene planeet aarde? Zo vind je in teksten over het
begin antwoorden op de vragen van vandaag.

Ook nieuwsgierig en toch wel zin om met het geloof aan de slag te gaan, soms voor troost, voor
houvast en/of om andere gemeenteleden beter te leren kennen? Neem dan contact op met
Anneke Jumelet 06-17410125, annekejumelet@xs4all.nl

Basiscatechisatie
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Oeroude vragen,
ijzersterke
antwoorden in

Zit je in groep 7 of 8 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom op de basiscatechisatie!
Elke maandag direct na schooltijd (van ongeveer 14:10 tot 15:00 uur) in het jeugdgebouw van de
Vrije Evangelische Gemeente Yerseke (Kaaistraat 20). Elke week samen met leeftijdsgenoten
staan we stil bij een nieuw verhaal of persoon uit de Bijbel. Vaak is er ook wat lekkers, en
geregeld doen we een spelletje of kijken we een film. Kom en neem je vrienden mee! Eerste
startbijeenkomst: maandag 18 september, vanaf ca. 14:10 uur (direct uit school). Meer info bij Ds.
Schakel.

Tienercatechisatie

Zit je op de middelbare school? Dan ben je van harte welkom op de tienercatechisatie! Samen
nadenken over God en deze wereld met leeftijdsgenoten, en waarom geloven voor jou relevant is.
De tienercatechisatie is elke maandagavond om 18:45 uur in de bijgebouwen van de
Gereformeerde Kerk (ingang Kakeldans) (afwisselend in 2 groepen, de één om de andere week).



De eerste startbijeenkomst is op maandag 18 september om 18:45 uur. Meer info bij Ds.
Westerneng.

Immanuel dagboek 2024

Al vele jaren een bekend dagboekje in onze gemeente!

Elke dag dicht bij het Woord van God leven, wie wil dat niet? Soms heb je daar hulp bij nodig,
bijvoorbeeld een dagboek waarin de auteurs de woorden uit de Bijbel dicht bij je brengen.
Immanuel Dagoverdenkingen is de 114e editie van het dagboek waaraan jaarlijks verschillende
predikanten uit confessioneel-hervormde kring meewerken. Door middel van meditaties bij
bijbelteksten uit verschillende vertalingen brengen zij het Evangelie dichtbij. Deze uitgave nodigt
uit om te lezen en te zingen. Naast persoonlijk gebruik is de uitgave ook geschikt voor gebruik in
bredere kring, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen waarbij een opening vanuit de Schrift passend
is.

Bestellen kan via de Digitale Boekentafel:

annekejumelet@xs4all.nl; 06-17410125

Agenda:

Dinsdag 12 september 19.30 uur Kerkenraad

Woensdag 13 september 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Dick Castel Legers Heils.
Donderdag 14 september 19.30 uur Repetitie Vox Maris

Dinsdag 19 september 19.00 uur Uitzending De Schakel

Woensdag 20 september 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door dhr. Bezemer Rehoboth
Donderdag 21 september 19.30 uur Repetitie Vox Maris

Tenslotte
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren voor zondag 17 september (voor 2 weken)
bij Sylvia van Stee



