Bediening van de Heilige Doop
Zondag 20 februari 2022

Hervormde Kerk Yerseke

In deze dienst wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend aan:

Kai Jacobus Etiénne Vogelaar
Jens Jan de Munck

Voorganger: Ds. W.J. van de Griend
Ouderling van dienst: Arnold Meijer
Organist: Johannes Prins



Orgelspel
Welkom en mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Psalm 136:1 (staand)

1 Loof de Heer, want Hij is goed
Trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
Zal bestaan in eeuwigheid

Stil Gebed/ Votum en Groet

Zingen: Psalm 136: 2

2 Geef de God der goede eer,
Jubel voor der heren Heer.
Hij doet wond’ren, Hij alleen
Trouw door alle tijden heen.

(daarna gaan wij weer zitten)

Gebed om vergeving

Zingen: Evang. Liedb. 188

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,

want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,

‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij

Lezen van de Geloofsbelijdenis (wij gaan staan)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in het rijk van de dood, ten derden dage
wederom opgestaan van de doden,

opgevaren ten hemel, waar Hij nu is aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij
komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der
heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

Zingen: Evang. Liedb. 381:1
1 Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!



Terwijl Kai en Jens worden binnengebracht, zingen wij: EL 278:1
1 Laat de kind’ren tot Mij komen alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein bij Mij binnenlopen.

Onderwijzing over de doop

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan
henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de
dagen tot aan de voleinding der wereld.’

In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en
oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond
van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor
ons zorgen.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze
zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is
opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.

Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil
wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief
te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig
verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met
hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham:
“lk zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig
verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.”

Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de
Heer te brengen.

Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het
Koninkrijk Gods.” En Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te
leggen.

Zo worden ouders opgeroepen hun kinderen op te voeden in het geloof in de Here Jezus
door hen alles over God te leren en zelf ook voor hun kinderen een voorbeeld te zijn. Zo
zullen zij samen de weg gaan die de Here Jezus ons is voorgegaan.

Doopgebed

Zingen: Gezang 334:1en 3

1 Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

3 Niemand, die ons helpen kan,
niemand kan ons kind beschermen.
Wie zijn wij? Neem Gij het dan,



draag het in uw groot erbarmen.
Dat het vroeg U in dit leven ja voorgoed zijn hart mag geven.

Doopvragen

Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is
gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?
Belijdt u dat uw kind, hoewel het met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd is, deel
heeft aan Gods verbond en daarom behoort gedoopt te zijn?

Belooft u, met de gaven die God u heeft gegeven, uw kind voor te gaan op de weg van de Heer opdat
het zijn doop leert verstaan en zich verbonden zal weten aan de gemeente van Christus?

Bediening van de Heilige Doop
Ophangen van de Boekrolletjes

Zingen: Psalm 105:3 (staand)
3 God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
Vraag aan de gemeente:
Belooft u Kai en Jens, die vandaag gedoopt zijn, liefdevol op te nemen in uw midden, hen op
te dragen in uw gebeden en naar uw vermogen te helpen om te groeien in geloof en in het
volgen van onze Heer Jezus Christus?
Antwoord: Ja! Van harte.
Allen gaan zitten
Overhandigen van de kinderbijbels
Doopouders gaan zitten

Dankgebed / Gebed om de werking met de Heilige Geest

Zingen: Opwekking 488: 1
1 Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

Schriftlezing Markus 1: 1 t/m 13 (NBV)



! Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

? Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: Let op, Ik zend mijn bode voor je uit, Hij zal een
weg voor je banen. * Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”” * Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te
verkrijgen.” Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem
dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

® Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van
sprinkhanen en wilde honing. ’ Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan
ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen
los te maken. ® Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige
Geest.” ? In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich
door Johannes te laten dopen. ® Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij
de hemel openscheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen, ** en er klonk een stem
uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.” ** Meteen daarna dreef de
Geest Hem de woestijn in. & Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op
de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor
Hem.

Zingen: Lied 158a: 3

3 Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

Verkondiging

Zingen: Psalm 68:7
7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag, Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven zal bij het uitgaan van de kerk zijn



1. Yayasan sinar pelangi,2.Kerk. Centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer

Zingen: Lied 913: 1 en 4

1 Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Wegzending en Zegen
We beantwoorden de zegen met Lied 415:3
3 Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer.

Amen God, uw naam ter eer.

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid vddraan in de kerk de doopouders te feliciteren.
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