Kerkelijk Leven nr. 11

Zondag 25 juni

10.00 uur ds. G. van Noorden, Krabbendijke

Créche: fam. van den Berge; Kinder- en jongerennevendienst

Collecte: 1. Because we carry :2.Energiekosten, 3. Onderhoud kerkgebouw
Zondag 2 juli Brugdienst

10.00 uur ds. D. de Roest, Biezelinge

Créche: Anne-Wil Boone en Nickey Hazeleger

Collecte: 1 Nieuwe jeugdproject, 2. Kerkelijk centrum "De Haven", 3. Kerkbeheer
Zondag 9 juli

10.00 uur dhr. A. den Besten, Sliedrecht

Creche: Emmely Mol en Marina Mol; Kindernevendienst

Collecte: 1. Diaconie 2:0uderenpastoraat, 3. Onderhoud kerkgebouw
19.30 uur gebedsbijeenkomst

In memoriam

Marien Franke
Op 23 mei is in Moerzicht Marien Franke overleden. Negentig jaar oud, na een huwelijk met zijn
vrouw Anna van 68 jaar. In hun gezin werden drie kinderen geboren en later kleinkinderen en
achterkleinkinderen. In de dienst hoorden we hoe ze met elkaar verbonden waren. De laatste
weken ging hij hard achteruit.
Hij was al eerder ernstig ziek geweest, een jaar of zes geleden, maar daar was hij weer bovenop
gekomen. Ziekte was ook de reden dat hij in 1984 moest stoppen met zijn werk.
Hij heeft veel mogen doen en betekenen in zijn leven. Bijvoorbeeld genieten van de vakanties,
met de caravan overal heen. De Benelux en de Alpen werden bezocht en bekeken.
Ook binnen de kerk had het echtpaar Franke een plek. Ze leefden mee in de Hervormde
Gemeente van Yerseke. Br. Franke was diaken, ouderling en koster. Dat deed hij met passie en
inzet. Hij heeft er bijvoorbeeld voor gestreden om de tekst weer terug te krijgen boven het orgel:
‘Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’
De laatste jaren woonden ze in Moerzicht. Zijn ziekte hinderde hem uiteraard, maar hij probeerde
er het beste van te maken. Hij was vriendelijk en dankbaar, ook naar degenen die hem
verzorgden. Hij kende hen, ook al zag hij hen nauwelijks.
In de herdenkingsdienst stond Spreuken 3: 5-6 centraal. Het was de trouwtekst: Vertrouw op de
Here met uw ganse hart, steun niet op uw eigen inzicht. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw
paden recht maken.” We zongen liederen van vertrouwen en toewijding aan die Heer die ons in
genade nabij is. Door zijn genade komen we nooit tekort. Hij zegent ons en is nabij in de nood.
We hebben Marien Franke te ruste gelegd op de begraafplaats in Yerseke. Verdrietig, maar
dankbaar. We wensen zijn vrouw troost en moed toe, zeker nu is gebleken dat ze zelf ook ernstig
ziek is. Ook de verdere familie bidden we Gods goedheid toe in deze periode, waarin ze met een
lege plaats verder moeten.

ds. D. Westerneng

Kerkrentmeesters

Collecten:

Als u thuisblijft bij de online dienst, kunt u ook uw gift voor de twee doelen van de
kerkrentmeesters bestemmen; het bankrekeningnummer is NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK
Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij het overmaken in de omschrijving vermelden Collecten
kerk? Met dank voor uw bijdragen

Abonnementsgeld Kerkelijk Leven 2023

Als u een abonnement hebt op het Kerkelijk Leven, wilt u dan het abonnementsgeld van € 18,50
overmaken naar het College van Kerkrentmeesters? Het rekeningnummer is

NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij de omschrijving

a.u.b. het volgende vermelden: K.L., uw naam en uw adres?



Voor informatie over een abonnement of de verspreiding van het blad kunt u terecht bij dhr. Dick
Martijn tel. nr. 571932 of dhr. J. Fraanje tel. nr. 572672.

Diaconie
Diaconale collectes mei:

7 mei KIA hulp Oekraine € 347,40
14 mei Stg. Jarige Job € 379,80
18 mei Stg. Clarahofje = € 244,20
21 mei Diaconie € 236,77
28 mei Bijbellezen Egypte € 290,85
Projecten/Giften:

Jeugdproject/Zending € 66,20

Kerkradio € 100,00
Omschrijving diaconale collectes
25 juni Because we carry

Op dinsdag 21 juni was het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we deze zondag voor
Because we carry. Zij steunt moeders en kinderen die op de vlucht zijn. We zijn een community
van 100.000 vrouwen en een aantal hele lieve mannen, die even hard nodig zijn. We hebben alle
kleuren en komen uit alle windstreken. We zien elkaar, geven hoop en zijn lichtjes in het

donker. We dragen alles al in ons, daar komt de We Carry in onze naam vandaan. Maar wanneer
je op de vlucht en in verwachting bent, is dragen wel heel erg kwetsbaar. Met van alles te weinig,
probeer je continue er het beste van te maken. We Carry is zorg, informatie en ook praktische
boodschappen voor moeders. Voor, tijdens en na de zwangerschap, voor kleine en iets grotere
kinderen. Bouwstoffen zijn dan hard nodig. We geven moeders ondersteuning, zodat ze zelf goed
voor hun kinderen kunnen zorgen. Lachen, dansen en huilen vinden wij basic needs, net zoals
zusterschap, liefde en ontplooiing. Maar zonder luiers, bananen, warme jas, schoon ondergoed en
maandverband kom je nergens. We zijn actief in Nederland, Lesbos en in Athene en als het
binnen onze macht is helpen we zelfs bijvoorbeeld in Kabul of Damascus. Schouders eronder
zeggen we keer op keer tegen elkaar. Onze onmacht omzetten in daadkracht en door.

2 juli Nieuw jeugdproject

In deze Brugdienst wordt het nieuwe project gepresenteerd.

9 juli Diaconie

Agenda:

Woensdag 28 juni 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door VEG

Dinsdag 4 juli Inloopmiddag (op reis)

Woensdag 5 juli 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door dhr. Bezemer Rehoboth
Woensdag 12 juli 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. Westerneng Ger. Kerk
Tenslotte

De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren voor zondag 9 juli (voor 3 weken) bij Sylvia
van Stee



Vakantie Bijbel Week 2023

Van dinsdag 22 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2023 wordt weer de jaarlijkse Vakantie Bijbel
Week gehouden op het terrein van de Scouting aan de Burenpolderweg in Yerseke.

Elke morgen kunnen de kinderen, in de leeftijd van de basisschool, van 09.30 uur tot 11.45 uur
terecht voor een programma rond een thema. Dit jaar is het thema Tel maar mee!

Er wordt geknutseld, getimmerd, gespeeld en gezongen. Behalve de ochtenden is er op
woensdagavond van 19.00 tot ca. 20.30 uur stokbrood bakken. Bij slecht weer Bingo. Op deze
avond zijn belangstellenden van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Op vrijdagochtend zal er een spetterende afsluiting met zijn met een heus springkussenfestijn!

Deze week wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken uit Yerseke, de Vrije Evangelische
Gemeente, de Hervormde Gemeente Yerseke, de Gereformeerde Kerk, en de Hervormde
Gemeente Rehoboth. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom jij ook?

Wilt u/jij ons komen helpen! U/jij kunt/kan zich aanmelden bij Willeke van der Kuijl per mail:
vdkuijl@zeelandnet.nl of bellen naar 06 - 34 41 45 28.




